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Scoutinggroepen ondergronds 

Leger de Heils in Rotterdam 
 
 
 
 

Jeanne Andrea Both 

is geboren op 24 

december 1920. Ze 

was de dochter van 

Beije Both en Dirkje 

Borst. Ze kwam uit 

een gezin van 6 

kinderen.  

 

In 1938 werd ze lid  van de Mildred Duff, groep 14, verbonden aan Korps Rotterdam 7 

(onderdeel van padvindersbond ‘Redden en Dienen’ van het Leger des Heils). Op 9 

november 1940 werd ze assistent-leidster van de Padvindsters van deze 

groep. Haar groep ging in de zomer van 1939 en 1940 op kamp op het 

kampeerterrein van het Leger des Heils aan de Goorsteeg Belmont in 

Lunteren (nu Belmont).  

 

Het Leger des Heils werd door de bezetter op 20 maart 1941 verboden, 

omdat het als stichting Engels bezit zou zijn. Daarop besloten enkele 

leidinggevenden van het Leger de ‘Geloofsgemeenschap Het Leger des 

Heils‘ op te richten. Het Leger werd dus een kerk en dankzij de ‘Wet op 

de kerkgenootschappen’ van 10 september 1853, kon de organisatie haar werk voortzetten. 

Ook de jeugdactiviteiten mochten, net als Scouting, niet meer doorgaan. Daarom werden 

deze afdelingen nu Fakkels (welpen), Zonnestralen (meisjes) en Toortsen (rijpere jeugd) 

genoemd, samen vormden zij de Toortsdragers.   

 

 

Tijdens de oorlogsjaren was het dragen van de padvindersuniformen niet toegestaan. Als 

kenmerk gingen de meisjes van groep 14 allemaal een blauwe rok met een witte blouse 

dragen en noemden zich de Toortsdragers.   

 

Er werden landelijk verschillende uitgaven onder de afdelingen verspreid om het contact te 

onderhouden en een werkprogramma te vormen. Voor de jongeren, die op het platteland 
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waren ondergedoken, verscheen De Vonk, die de ondertitel voerde 'Hier is de Vonk die de 

Toorts weer ontsteekt'. Om de jeugdleiders bijeen te houden was Contact, dat gedurende de 

laatste winter op een rotaprint-machine werd gedrukt, die met behulp van met een fiets 

opgewekte elektriciteit functioneerde. Exemplaren van deze uitgave werden ook naar de 

rand van het bevrijde gebied in depot gezonden om, nadat die grensplaatsen bevrijd waren, 

van daar uit direct naar bevrijd gebied doorgegeven te kunnen worden. Daarnaast verscheen 

Ons Arsenaal, waarvan de titel, toen er een exemplaar in vijandelijke handen viel, werd 

gewijzigd in De Kurk; een kurk welke onder water gehouden wordt, heeft de eigenschap 

onmiddellijk weer boven te drijven als de druk opgeheven wordt. Uit veiligheidsoverwegingen 

werden de exemplaren nooit gedateerd.  

 

Na de oorlog werd de groep weer een Scoutinggroep van het Leger des Heils en bleef 

Jeanne actief. Vanaf 1987 gaan oud-leden van de groep elk jaar vijf dagen naar het oude 

padvinderskamp in Lunteren Als teken van herkenning dragen ze bij die gelegenheid 

allemaal een padvindersdas in de kleuren rood / grijs; dezelfde kleuren als de uniformen. Tot 

aan de dag van vandaag staan de activiteiten in het teken van educatie, saamhorigheid en 

vriendschap.  

 

Jeanne trouwde met Jan Walraven.  

 

Meer informatie 

De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries 

(knaw.nl) 

Insigne van padvinderij: Verhalen van Vroeger 

Padvindster Jeanne: Verhalen van Vroeger  
Meisjesgroep met leidster: Verhalen van Vroeger 
Zomerkamp Lunteren 1940 - Verhalen van Vroeger 
Zomerkamp Lunteren 1939 - verhalen van Vroeger 
Lidmaatschapsbewijs Toortsdragers - verhalen van Vroeger 
Oude padvinderskamp in Lunteren: Verhalen van Vroeger 
Het Leger des Heils in Nederland - Leger des Heils 
Jeanne Andrea Both (1920-) » Genealogie Meijer en Van Duivenboden » Genealogie Online 

http://publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf
http://publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/66
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/62
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/67
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/192
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/189
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/185
http://www.verhalenvanvroeger.nl/herinnering/61
https://www.legerdesheils.nl/het-leger-des-heils-in-nederland
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-meijer-en-van-duivenboden/I15572.php
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

