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Scoutinggroepen ondergronds 

Lambertusgroep Maastricht 

 

 
De katholieke St. Lambertusgroep in Maastricht is opgericht in 1935.  

 

Na het verbod op Scouting ging een patrouille van de Lambertusgroep uit Maastricht illegaal, 

niet geüniformeerd door met activiteiten, zoals zelf bivaks in het Heuvelland.  

Bovens (augustus 1926) was senior verkenner en voortrekker van deze groep en beschikte 

hij over enige organisatorische gaven.   

 

Vrijdag 18 augustus 1944 is een warme zonnige dag die mooi begint maar in een drama 

eindigt als aan het begin van de avond een groep Amerikaanse bommenwerpers een aanval 

doet op de spoorbrug over de Maas. Doel is de terugtocht van de Duitse troepen te 

bemoeilijken, want de geallieerden hebben in Frankrijk de wind in de rug en doen er alles 

aan om de vlucht van de Duitsers te bemoeilijken en hen te beletten voorraden aan te 

voeren. Dat daarvoor moet worden gebombardeerd in bewoond gebied, met dus een reële 

kans op burgerslachtoffers, is een aanvaard risico. Maar in plaats van de bruggen te raken, 

zaaien de bommen dood en verderf in de naastgelegen woonwijken. Het zwaarst getroffen 

zijn de wijken Amélie (in de volksmond Krèjjedörrep geheten) en Rood Dorp, het 

tegenwoordige Sint Maartenspoort. Er zijn 129 doden, talloze zwaargewonden en honderden 

huizen op de beide Maasoevers worden van de kaart geveegd. In het Krejjedörp woonden 

veel arbeiders, o.a. van de papierfabriek van Lhoëst, de KNP.  

 

Meteen na 18 augustus gingen vele verkenners als vrijwilligers aan de slag om hulp te 

bieden aan slachtoffers, en zaken op de rampplek mee te regelen. De verkenners van 

Lambertus deden dat in het Krejjedörp. Zo organiseerden ze bijvoorbeeld spellen en 

activiteiten voor de dakloze jeugd. Daarbij kregen ze bezoek van weldoeners, pastoors, 

dames van Vincentius enzovoort, en zo kwam ook directeur Lhoëst een kijkje nemen. Hij zag 

geamuseerd toe toen Bovens op zijn gitaar met de kinderen wat liedjes zong.  

 

Meer informatie 

Toespraken - 75 jaar bevrijding Limburg 
Herdenking ‘Zwarte Vrijdag’ vergisbombardement Rood Dorp Maastricht 18-08-19 - Theo 
Bovens 
Boekwinkeltjes.nl - Red. - 50 JAAR SCOUTING LAMBERTUS MAASTRICHT 1935-1985  

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.75jaarbevrijdinglimburg.nl/nieuws/toespraken/toespraken/
https://www.limburg.nl/publish/pages/1488/18-08-2019_herdenking_vergis-bombardement_zwarte_vrijdag_rood_dorp_maastricht.pdf
https://www.limburg.nl/publish/pages/1488/18-08-2019_herdenking_vergis-bombardement_zwarte_vrijdag_rood_dorp_maastricht.pdf
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/211033430/50-JAAR-SCOUTING-LAMBERTUS-MAASTRICHT-19351985/
http://vrijheid.scouting.nl/

