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Scoutinggroepen ondergronds 

De Tippelaars Dordrecht 

 

 
In 1934 werd in Dordrecht de Oranje Nassaugroep protestants 

christelijke signatuur opgericht. Deze groep was aangesloten bij de 

Driehoekmeisjes. Jacoba Gennisse (1903) was samen met C. van de 

Schuit (Kievit) actief als leidster. De padvindstersnaam van Jacoba was 

Baree. De Nederlandsche Meisjes Club ook wel de Driehoekmeisjes 

genoemd, was een op de padvinderij lijkende protestantse organisatie 

met een religieus-opvoedkundige doelstelling voor meisjes. Op 4 en 5 

november 1939 besloot de Landraad van de Nederlandsche Meisjes Club toch tot 

samenwerking met het Nederlandse Padvindstersgilde. De naam werd veranderd in 

Vereeniging Nederlandsche Driehoek Padvindsters.  

 

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 werd de Oranje Nassaugroep verboden. De groep 

werd omgedoopt tot een wandelclub met als naam ‘de Tippelaars’ en zo gingen de 

activiteiten illegaal door.  

 

Direct na de oorlog ging de groep verder 

bovengronds verder. Tijdens de 

bevrijdingsoptocht op 15 mei 1945 in Dordrecht 

liepen de leden van de Tippelaars mee. In 1945 

gaat de Nederlandsche Meisjes Club op in het 

Nederlandse Padvindersgilde als Speciale 

Groepen, een vergelijkbare status als de X-

groepen bij de NPV. De groep sluit onder de 

naam MEDO (Met Een Doel: Omhoog) aan bij het 

Nederlandse Padvindstersgilde (NPG). 

 

Half jaren '60 ontstaat bij de pioniers van de groep de behoefte om het water op te gaan. Het 

pioniersvendel 'Look Wide', onder leiding van Lies Monté kreeg 

goedkeuring van Baree Gennisse en met hulp van schipper Koopman 

van de Willem de Zwijgergroep gaan zij het water op. In november 

1969 nam Jacoba, samen met C van der Schuit, afscheid van de 

groep. Vlak daarvoor was ze actief als kabouterleidster. 

 

Jacoba was na de oorlog actief voor de vereniging Het 4e Prinsenkind. Zij begeleidde de 

slachtoffertjes van de oorlog 1940-1945 naar verschillende kampen in Nederland. In 1971 

werd ze lid in de Orde van Oranje-Nassau (zilver) voor haar inzet voor Scouting. Ze overleed 

op 14 juni 1976 in Dordrecht. 

 

In 2002 fuseerde de groep met Scouting Johan & Cornelis de Witt.  Samen gaan zij verder 

onder de naam Johan & Cornelis de Witt - Medo. 
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Meer informatie 

Geboorte Jacoba Gennisse op 13 april 1903 » Open Archieven 

Hulpbronnen Dordrecht 

Kanselarij der Nederlandse Orden Nationaal Archief 

Facebook Padvinderijhistorie Dordrecht 

Medo-groep - Scoutpedia.nl 

Nederlandsche Meisjes Club - Scoutpedia.nl 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.openarchieven.nl/rad:7be8e1c5-ef95-cd62-1886-63c628d5b714
https://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/koninklijke_onderscheidingen/164
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32/invnr/891ED.5/file/00051415.PDF
https://www.facebook.com/PadvinderijhistorieDordrecht
https://nl.scoutwiki.org/Medo-groep
https://nl.scoutwiki.org/Nederlandsche_Meisjes_Club
http://vrijheid.scouting.nl/

