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Scoutinggroepen ondergronds 

Andre de Thaye Groep Amsterdam 
 
 
 
De Katholieke Andre de Thaye Groep werd opgericht op 2 april 1931 in Amsterdam door 

Hopman A. van Geyn, vaandrig Th.M. Kalleveen en vaandrig A. v.d. Linden en aalmoezenier 

Ruys. De welpen werden geleid door Akela Niekerk en Baghera Rietveld. De groep was 

onderdeel van de Augustinus Parochie in Amsterdam-West. Ze droeg een blauw-zwarte das.  

 

De groep had het troeplokaal achter de hulpkerk aan de Baarsjesweg. In 1933 werd een 

nieuw Hoofdkwartier geopend achter de kerk. De groep nam in 1937 deel aan de 5e Wereld 

Jamboree in Vogelenzang. Na de Jamboree werd een tweede, zelfstandige, groep gestart, 

de Gregoriusgroep. In 1939 werd gestart met een luchtverkennerstroep. 

 

Op 2 april 1941 werd Scouting 

verboden door de bezetter. De 

uniformen en het materiaal moesten 

worden ingeleverd en de 

hoofdkwartieren werden gesloten. Het 

hoofdkwartier van de Gregoriusgroep 

werd in beslag genomen door de 

Jeugdstorm en brandde in 1944 tot de grond toe af. Met het hoofdkwartier van de André de 

Thaye groep ging het al even slecht. Geleidelijk werd het gesloopt door de burgerbevolking 

die op zoek ging naar hout. Uiteindelijk bleef er niet veel van het gebouw over. De 

voortrekkers Jan Voorthuysen en Jan Hoogland hielden het verkennersleven in de parochie 

tijdens de oorlog clandestien in leven. De bijeenkomsten werden gehouden in de school, 

waar broeder Valens zijn medewerking gaf. Er werd geïnstalleerd in de kerk.  

 

Na de bevrijding in 1945 worden ook in de Augustinus-West de 

koppen bij elkaar gestoken door aalmoezenier G. van Bohemen, 

Hopman Bos en Akela Swarts. In juli 1945 draait er weer een horde 

en een troep. Er wordt gekozen voor een rood-gele das. Niet alle 

oud leden waren het hier mee eens maar de nieuwe das bleef 

gehandhaafd.  

 

Meer informatie 
1931-1956 25 jaar Andre de Thaye Amsterdam 

  
 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

