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Geallieerde scouts 

Marion Parisi 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn 

begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.  

 

Marion A. Parisi is geboren op 19 oktober 1920 in Endicott, Broome County, 

New York. Hij was de zoon van William V. Parisi en Antoinetta Presenza. Hij had 

een broer Alfred.   

 

Hij deed eindexamen aan de Union Endicott High School en was actief als scout. 

Voordat hij in dienst trad, was hij als ontwerper in dienst bij Link Aviation 

Devices.  

 

Marion A. Parisi nam op 26 mei 1943 dienst in Binghamton, New York. Hij trainde in Fort 

Benning, Georgia, en Nashville, Tennessee. De militairen gingen in april 1944 met een 

artillerie-eenheid overzee en werden eerst in Engeland gestationeerd. Hierna gingen ze naar 

het vaste land van Europa waar hij werd overgeplaatst naar de infanterie. In de zomer van 

1944 kwam hij Frankrijk binnen. Hij was soldaat (Private First Class) bij het 359th Infantry 

Regiment.  

 

Marion sneuvelde op 7 april 

1945, mogelijk in de buurt 

van Oberhof in Thüringen, 

Duitsland.  

 

Hij ligt begraven op The 

Netherlands American 

Cemetery and Memorial in 

Margraten.  

 

Na de oorlog ontving hij postuum een Purple Heart.  

 

Meer informatie 

PARISI, Marion A (fieldsofhonor-database.com) 

PFC Marion A Parisi (1920-1945) - Find a Grave-gedenkplek  

https://www.fieldsofhonor-database.com/index.php/en/american-war-cemetery-margraten-p/64583-parisi-marion-a
https://nl.findagrave.com/memorial/56302526/marion-a-parisi
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

