Scouts als burgerslachtoffer

René Jetten
-

Jan Reinier (René) Jetten is geboren op 9 maart 1932 in Sittard. Hij was de zoon van Arnold
Jetten en Anna Catharina Scheijvens.

Sittard werd op 18 en 19 september 1944 bevrijd door Amerikaanse troepen. Al binnen een
uur nadat de bevrijders in de stad waren, verschenen jongens weer in uniform op straat.
Verkenners en Jonge Wachters van elke groep zag men trots en fier tussen de hossende
massa. Direct na de bevrijding, op 21 september, kwamen de leiders samen. Besloten werd
dat de verkenners een troep zouden vormen onder leiding van Mat Vromans. Dit werd de
Deken Thijssengroep. De zeereerwaarde heer Op de Coul, directeur van het bisschoppelijk
college, werd aalmoezenier. Om geen verdere verbrokkeling te krijgen, werd besloten de
Jonge Wacht niet opnieuw op te richten, maar de Katholieke Actie werkgroepen voorlopig
door te laten gaan. René werd direct na de oorlog verkenner bij de Deken Thijssengroep.
Pater H. Zegwaard, pastoor van het Heilige Hart in Overhoven, was de aalmoezenier van de
groep.

Sittard kwam in de frontlinie te liggen en het bleek onmogelijk om met activiteiten te starten.
Dit duurde vijf maanden. In totaal vielen er in Sittard tijdens die periode ongeveer 300
slachtoffers door Duitse granaten. Heel Sittard leefde in de kelders en niemand durfde op
staat.

René vond bij het helpen van zijn getroffen medemensen zijn einde door het wrede
oorlogsgeweld. Hij kwam om op 1 februari 1945 in Sittard en werd 12 jaar. M. Vromans,
hopman van de groep, schreef een In Memoriam.

René werd begraven in Susteren en wordt herdacht
op het monument voor oorlogsslachtoffers op de
Algemene begraafplaats Vrangendael. In het logboek
van hoofdleider bij de Jonge Wacht Jacques Meisen
werd aandacht besteed aan leden die omkwamen in
de oorlog: Wij gedenken Jongens van onze troepen
die vielen in de oorlog.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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