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Scouts als burgerslachtoffer 

Kees Kreukniet 

 
  

Cornelis (Kees) Kreukniet is geboren op 7 september 1923 in Gorinchem. 

Hij was de zoon van Arie Kreukniet en Bartje Joppina de Jong. Hij kwam 

uit een gezin met vijf kinderen. Ze woonden op Haarstraat 6 te Gorinchem. 

Zijn vader was aannemer.     

 

In Gorinchem 

werd op 3 januari 

1911 de eerste 

padvindersgroep 

opgericht. Ze kreeg later de naam 

Arkelse Padvinders, vernoemd naar 

de Heren van Arkel die in de 13e en 

14e eeuw de dienst uit maakten. 

Kees was scout bij de groep. In 

1935 ging hij mee op zomerkamp 

naar Op de Valkenhorst.   

 

Aan het begin van de oorlog was hij student. 

 

Tijdens de oorlog werden door de Duitsers vanaf 1942 groepsgewijs ongeveer 300 

Gorcumers weggevoerd. In eerste instantie waren die arbeiders, die in de Duitse 

metaalindustrie tewerkgesteld werden, en in het najaar van 1942 alle joden. Op 3 oktober 

1944 volgde een grote razzia waarbij vooral mannen uit de middenklasse, veelal (zonen van) 

winkeliers werden opgepakt.  Op ongeveer honderd Gorcumse adressen werd, aan de hand 

van een lijst, één van de mannelijke huisbewoners opgehaald en afgevoerd naar de buiten 

de stad gelegen vroegere suikerfabriek 'Hollandia'. Hier was een Waffen-SS eenheid 

gelegerd, die primair als taak had uit Frankrijk en België terugtrekkende Duitse troepen op te 

vangen en te hergroeperen. De Duitsers haalden echter niet hun arrestatiequotum: sommige 

Gorcumers wisten door vlucht, toeval of 

vrijstellingsbewijzen aan de Duitse arrestatieteams 

te ontkomen, terwijl een aantal opgepakte ouderen 

de volgende ochtend afgekeurd en vrijgelaten werd. 

Ter aanvulling van de 'tekorten' gingen de Duitsers 

op de ochtend van 4 oktober 1944 over tot 

willekeurige arrestaties van jongemannen. 

Diezelfde avond werden alle opgepakte Gorcumers 

naar kamp Amersfoort overgebracht. Kees kreeg 

hier nummer 8461.  

 

Na het opmaken van een alfabetisch geordende transportlijst werden al deze Gorcumers 's 

avonds afgevoerd naar kamp Amersfoort. Vijftig van hen werden tewerkgesteld bij Kamp 

Deelen. Van de in Amersfoort overgebleven groep Gorcumers werden op 11 oktober 
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vierenveertig personen, onder andere met de mannen uit Putten, per trein naar het 

concentratiekamp Neuengamme overgebracht. Slechts vier van hen overleefden de oorlog.  

Kees zat op dit transport. Hij kwam op 14 oktober 1944 aan in concentratiekamp 

Neuengamme. Hij werd tewerkgesteld in het buitenkamp Meppen-Versen. Daar werd hij ziek 

en hij overleed op 3 december 1944.  

 

Hij is begraven op de oude gemeentelijke begraafplaats 

in Gorinchem en wordt herdacht op het monument in 

het Merewadecollege in Gorinchem.  

 

Meer informatie 

Arie Kreukniet (1884-1957) » Stamboom Kreukniet, 

Kreuk, van Bemmel , Haak, Lentz » Genealogie Online 

Cornelis Kreukniet (1923-1944) » Stamboom Kreukniet, Kreuk, van Bemmel , Haak, Lentz » 

Genealogie Online 

Cornelis Kreukniet | Oorlogsgravenstichting 

Cornelis Kreukniet | Digitaal Monument Neuengamme 

Cornelis Kreukniet (Gorinchem, 7 september 1923 - Versen, 3 december 1944) - Netwerk 

Oorlogsbronnen 

Gorinchem, monument bij de Grote Kerk - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 

en 5 mei 

De Oktoberrazzia in Gorinchem 1944 - destadgorinchem.nl Nieuws uit de regio Gorinchem 

Gorinchem herdenkt na tachtig jaar oktoberrazzia - destadgorinchem.nl Nieuws uit de regio 

Gorinchem 

Search for documents in the Arolsen Archives 

Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kreukniet/I1028.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kreukniet/I1028.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kreukniet/I1940.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kreukniet/I1940.php
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/85012/cornelis-kreukniet
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/402774/cornelis-kreukniet
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/4c72d8e8-76fe-48ed-a1af-7bee490d2309
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/4c72d8e8-76fe-48ed-a1af-7bee490d2309
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2565/gorinchem-monument-bij-de-grote-kerk#:~:text=De%20plaquette%20bevat%20tevens%20de%20namen%20van%20de,werden%20100%20Gorkumse%20jongemannen%20uit%20hun%20huis%20gehaald.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2565/gorinchem-monument-bij-de-grote-kerk#:~:text=De%20plaquette%20bevat%20tevens%20de%20namen%20van%20de,werden%20100%20Gorkumse%20jongemannen%20uit%20hun%20huis%20gehaald.
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/lokaal/126090/de-oktoberrazzia-gorinchem-1944-498157
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/historie/1081813/gorinchem-herdenkt-na-tachtig-jaar-oktoberrazzia
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/historie/1081813/gorinchem-herdenkt-na-tachtig-jaar-oktoberrazzia
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/49075
https://wiewaswie.nl/nl/detail/101887165
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

