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Vrijheid in herdenken

Karel August Maria Vermeulen Windsant is geboren op 7 oktober 1908 in
Amsterdam. Hij was de zoon van Hendrik Vermeulen Windsant en
Catharina Barbara Josephina van den Nouwland. Hij werkte in een
schoenenzaak.

Hij trouwde op 7 november 1940 in Amsterdam met Francisca Filbry. Ze
kregen twee zoons (1943 en 1946) en een dochter (1941). In januari 1941
vroeg hij een paspoort aan. Dit gebeurde vaak door mensen die
tewerkgesteld werden in Duitsland.

Hij was vlak na de oorlog, op 4 augustus 1945, tijdens het Tweede Stamweekend in
Groenendaal bij Hilversum, voortrekkergast bij de Nakotasstam. De stam was een
combinatie van de voortrekkers van de 4e Amsterdamse groep Hendrick de Keyser (Grijs)
en de 4e Hilversumse groep, Apachiogroep.

De stam werd in 1930 opgericht en Ton Koot was de eerste Oubaas, In b
september 1932 kreeg de stam de naam Nakotas en een embleem: !

een brandend vuur met daaronder de stamnaam. Nakotas betekent
‘Vrienden’ en komt van de Zwartvoet-indianen in Amerika. Het was een
actieve stam en in De Huifkar, het maandblad voor en door
Nederlandse Voortrekkers verschijnen regelmatig verslagen van
activiteiten. Stamleden waren aan het begin en het eind van de oorlog
actief in de hulpverlening en diverse stamleden zaten in het verzet.
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Karel overleed op 9 januari 1991 in Amsterdam.

Meer informatie

Vermeulen Windsant-Stamboom-website

Registratie Karel August Maria Vermeulen Windsant op 7
oktober 1908 » Open Archieven

Archiefkaart Amsterdam Indexen

Nakotas Eereraadslogboek, Archief Reizend
Scoutingmuseum

Registratie Karel August Maria Vermeulen Windsant op 7
oktober 1908 » Open Archieven
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https://www.myheritage.nl/site-family-tree-639900241/vermeulen-windsant?srsltid=AfmBOoq67Kj03uthGGoIbK0Y4MIIVgh-yr1oO_J1dfCee4mmd5obrEZS
https://www.openarchieven.nl/saa:98533454-a7d2-56a3-e053-b784100ade19
https://www.openarchieven.nl/saa:98533454-a7d2-56a3-e053-b784100ade19
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/985333e5-80b8-56a3-e053-b784100ade19
https://www.openarchieven.nl/saa:f9b3a8cd-8105-4608-9298-5ad37a71c6b6
https://www.openarchieven.nl/saa:f9b3a8cd-8105-4608-9298-5ad37a71c6b6

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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