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Scouts als burgerslachtoffer 

Jan Vosselman Bosch 

 
  

Jan Gerrit Vosselman Bosch is geboren op 3 februari 1900 in Enschede. Hij was de zoon 

van Gerrit Vosselman Bosch en Jenneken Schukkink. Zijn vader was landbouwer. 

Jan trouwde op 1 oktober 1921 in Epe met Reintje van Westerveld (1900-1968). Hij was 

adjunct directeur en woonde aan het begin van de oorlog aan de Stationsstraat in Epe.  Ze 

kregen een zoon Johan (1922) en Henk. 

 

Tijdens de oorlog kwam hij op 15 december 1943 terecht in Kamp Vught. Hij kreeg nummer 

8472. Op 10 maart 1944 ging hij naar het buitencommando Roosendaal. Op 6 mei werd hij 

voor drie dagen opgesloten in de gevangenis. Op 20 juli 1944 werd hij vrijgelaten. Zijn zoon 

Johan werd tussen 19 mei 1942 en 14 maart 1945 tewerkgesteld in Duitsland.    

 

Na de bevrijding van Epe kwamen een aantal jongens samen om een padvindersgroep te 

starten. Op 22 mei 1945 vonden de eerste oefeningen van patrouille 1, de Vossen, plaats. 

Vaandrig Nico van de Laan kwam regelmatig vanuit Apeldoorn om de groep te trainen. Op 

15 juni kreeg de groep de naam Schout bij nacht Doorman, een held van de Slag in de 

Javazee aan het begin van de oorlog. Hij ging met zijn schip ten onder op 27 februari 1942. 

Hopman van de nieuwe groep werd Jan Vosselman Bosch. Henk van Ouwerkerk, Arie van 

de Ree en dhr. Marijnissen werden vaandrig. Een week later werd de leiding geïnstalleerd. 

De groep groeide en in juli de groep 

gesplitst in groep Rood en groep Wit. Arie 

van de Ree werd hopman en Johnny 

Roggeband werd vaandrig van de Rode groep. Op 14 juli werden door de leiding de eerste 

jongens geïnstalleerd. Vlak daarna werd in augustus begonnen met welpen, de blauwe 

horde bij troep rood en de gele horde bij troep wit.  

 

In 1946 herdenken de padvinders van de groep in Epe de Slag in de Javazee. Officier adm. 

1e klasse Asbeeck Brusse gaf bij de groep een toelichting over de voorgeschiedenis en het 

verloop van de slag, waar hij ook aan deelgenomen had.  

 

De groep was later dat jaar aanwezig bij de onthulling 

van het (tijdelijke) oorlogsmonument en vormde de 

erewacht. Arie van de Ree schreef in juni 1946 een 

jaarverslag over het eerste jaar van de groep en 

stuurde dit aan Gouke Leek, één van de verkenners. 

Over de onthulling schreef hij: Een groepje padvinders 

onder leiding komt aangemarcheerd. Kaars rechtop in 

hun fleurige kleding met de schone dassen en fel witte 

koorden. Commando’s weerklinken en het kruis is omgeven door stramme figuren, die niet 

bewegen. Ze zijn als het ware één geworden met het de onbeweeglijkheid van het houten 

kruis. De erewacht van padvinders is betrokken bij het monument om de gevallenen, En zo 

staan ze daar, de jongens, uur na uur, telkens afgelost, maar onbeweeglijk, met de ernst van 
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het ogenblik op hun gelaat, omdat ze weten te eren hen die mogelijk hebben gemaakt door 

hun offer dat de groep ‘Schout bij Nacht Doorman’ opgericht kon worden.  

 

In mei 1951 werd Jan oubaas bij de groep.   

 

Jan overleed op 1 augustus 1959. Hij werd, samen met zijn 

vrouw, begraven op de Algemene begraafplaats in Epe.  

 

Meer informatie 

Ampt Epe 168.pdf 

Huwelijk Jan Gerrit Vosselman Bosch & Gerrit Vosselman Bosch & Jenneke Schukkink & 

Reintje van Westerveld & Hendrik van Westerveld & Maria Wilhelmina Vosselman op 1 

oktober 1921 te Epe » Open Archieven 

Jan bosch Vosselman (locatie onbekend, 3 februari 1900 - locatie onbekend, datum 

onbekend) - Netwerk Oorlogsbronnen  

Search for documents in the Arolsen Archives 

Jan Lammert Vosselman (Epe, 24 juli 1922 - Epe, 28 januari 2005) - Netwerk 

Oorlogsbronnen 

Epe - Algemene Begraafplaats - J-G-Vosselman-Bosch-1900-1959 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant » 01 maa 1946 - Art. 25 | Delpher 

 

 

  

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://ampt-epe.nl/Ampt_Epe_mededelingenblad/epe168.pdf
https://www.openarchieven.nl/gld:F8CD5AFA-98BD-45C9-8C58-BDDC78B3BBF5/nl
https://www.openarchieven.nl/gld:F8CD5AFA-98BD-45C9-8C58-BDDC78B3BBF5/nl
https://www.openarchieven.nl/gld:F8CD5AFA-98BD-45C9-8C58-BDDC78B3BBF5/nl
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/52365696-572d-491d-afa0-8e1fa5249a11
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/52365696-572d-491d-afa0-8e1fa5249a11
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/419702
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/795cf8b0-fb6e-439a-b8ac-7b73795dfd85
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/795cf8b0-fb6e-439a-b8ac-7b73795dfd85
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/1475379/2318589/J-G-Vosselman-Bosch-1900-1959
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=padvinders+javazee&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=2&identifier=MMHCO02:163842012:mpeg21:a00025&resultsidentifier=MMHCO02:163842012:mpeg21:a00025&rowid=2
http://vrijheid.scouting.nl/

