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Burgerslachtoffer 

Jan Panbakker 

 
 

Jan Panbakker is geboren op 27 april 1913 in Leeuwarden. Hij was de 

zoon van Frans Panbakker en Maria Grit. Hij had een zusje Anna 

Henriette (1911). Zijn vader was muziekleraar en dirigent en was een 

bekende persoon in Leeuwarden. 

 

Nadat de eerste padvindersgroep in Leeuwarden, onder leiding van 

hopman Beekman, uiteenviel, besloot Eerke Landeweer door te gaan. In 

1926 vormde hij met een aantal vrienden de Otterpatrouille. Ze maakten de ouders 

enthousiast en vroegen Cees Wilkeshuis, een leraar en jongensboekenschrijver als akela. 

Gymnastiekleraar Hiemstra werd aangetrokken als hopman. Al snel kwamen er ook welpen, 

padvindster en kabouters bij en vlak daarna werd ook met waterpadvinders begonnen. In 

april 2027 werd een propaganda avond gehouden en daarbij werd een groepsfoto gemaakt. 

Na 1930 zijn er geen 

vermeldingen meer van de groep. 

In 1929 ontstond vanuit de CJMV 

de Christelijke Burmaniagroep.  

 

Jan en zijn zus sloten zich snel 

aan bij de nieuwe groep. Zijn zus 

nam, samen met de zusjes Emmy 

en Wiesje Loiré, het initiatief om te 

starten met padvindsters.  

 

Hij verhuisde in 1935 vanuit Leeuwarden naar Amsterdam. Daar was hij in 1941 semi-arts. 

Op 27 april 1942 werd hij weer ingeschreven op een adres in Leeuwarden. Hij trouwde een 

maand later op 29 mei 1942 in Amsterdam met Antoinette Geertruida Lindenbergh (1919). 

Ze kregen vier kinderen. Tot augustus 1945 bleven ze in Leeuwarden wonen.  

 

Hij werd tijdens de oorlog gevangen genomen in Kamp Amersfoort.  

 

Meer informatie 

Registratie Jan Panbakker op 27 april 1913 » Open Archieven 

J. Panbakker (locatie onbekend, 1 januari 1913 - locatie onbekend, datum onbekend) - 

Oorlogsbronnen.nl 

Registratie Jan Panbakker in 1913 » Open Archieven 

Huwelijk Jan Panbakker & Frans Panbakker & Maria Grit & Antoinette Geertruida 

Lindenbergh & Johannes Willem Lindenbergh & Johanna Cornelia van der Meulen op 29 mei 

1942 te Amsterdam » Open Archieven 
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https://www.openarchieven.nl/saa:a1da44e3-f6f6-4c19-bc44-acf59a43cbb8/nl
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/d5f37a11-270d-4ba0-9757-d0f101b6d560
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

