Scouts als burgerslachtoffer

Jan Hendrik Stoel is geboren op 23 juni 1920 in Arnhem. Hij was de zoon van Jan Hendrik
Stoel (1895-1970) en Bastiana Emilia Maria Wilhelmina Brasem (1894). Zijn ouders
trouwden op 26 augustus 1919 in Arnhem. Hij had een zusje Maria Jacoba (1922).

Jan Hendrik Stoel werd in oktober 1935 verkenner bij de Veluwsche Verkenners in Arnhem.
Hij werd welkom geheten in De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in
Nederland. In 1930 ontstond padvindersgroep De Veluwsche Verkenners als afsplitsing van
de Velpsche Woudlopers, omdat de belangstelling voor Scouting te groot werd. Drie jaar
later werd ook deze groep te groot en ging een afgesplitst deel onder de naam Zwervers
verder met een troephuis op Zijpendaal. In juli 1935 werd bij de groep een voortrekkersstam
opgericht, de Vikingstam, met Oubaas Viskil. De Veluwsche Verkenners namen deel aan de
Wereld Jamboree. In 1937 werd een bandpatrouille opgericht.

In 1940 woonde Jan;j in Dordrecht en was student. Op 8
februari 1943 werd Jan gearresteerd in Rotterdam en zat
een nacht gevangen in het Huis van Bewaring
Noordsingel in Rotterdam. Op zijn arrestatiekaart staat: In
bewaring voor: Groep 10. Groep 10 was een onderdeel
van de Rotterdamse politie, belast met het opsporen van
Joden en tegenstanders van het regime. Op 9 februari
1943 werd Jan getransporteerd naar de Stieltjesstraat en
op transport gezet naar kamp Vught.
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De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland oktober 1935

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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