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Scouts als burgerslachtoffer 

Jacques Meisen 

 
  

Antonius Maria Jacobus (Ton, Jacques) Meisen is geboren op 9 februari 

1914 in Sittard. Hij had een tweelingzus Antonia Maria Elisabeth en een zus 

Maria (1916). Hij was de zoon van Jan Leonard Meisen en Theodora Maria 

Slangen. Zijn ouders trouwden op 7 april 1913 in Echt.   

 

In 1934 werd hij secretaris en 

jeugdleider van de Jonge 

Werkman, een katholieke 

jeugdorganisatie. Twee jaar later, in 1936, 

werd hij jeugdleider bij de afdeling Sittard van 

de Jonge Wacht. Deze Joannes 

Berchmangroep was verbonden aan de 

parochie van de St. Petrus Stoel. Hij volgde 

diverse cursussen. In september 1938 volgde 

hij T. Canton op als hoofdleider bij de afdeling.  

 

Direct na de Duitse inval werd hun clubgebouw door de Duitsers gevorderd en verhuisde de 

leden naar een schuur. Jacques moest in februari 1941 door omstandigheden stoppen als 

leider. Tussen 18 en 31 mei 1941 werd hij gevangen genomen en opgesloten omdat hij een 

verordening van de bezetter over het verspreiden van foto´s van de Koninklijke familie, had 

overtreden. Vervolgens werd hij op 8 juli door een NSB-er overvallen en raakte daarbij 

gewond. Het zou met iets van de Jonge Wacht te maken hebben. Tien dagen later, op 17 juli 

1941 werd, in navolging van de padvinderij, ook de Jonge Wacht door de bezetter verboden.  

 

De leden van de Berchmangroep gingen ondergronds door, onder de dekmantel van een 

kampeerclub van de ANWB.  

 

In november 1943 werden binnen de Katholieke Actie werkgroepen gestart voor jongens 

tussen 12 en 17. De Katholieke Actie (KA) was een door paus Pius XI geïnitieerde katholieke 

lekenbeweging, die de secularisering van de samenleving moest tegengaan. Tijdens de 

bezetting wilde ze de gelovigen behoeden voor de (morele) gevaren van het 

nationaalsocialisme. De KA was onder andere actief om werkwilligen die naar Duitsland 

gingen, over te halen om te stoppen. Ook spoorden ze dwangarbeiders in het kader van de 

Arbeitseinsatz, die met verlof naar huis kwamen, aan om niet terug te keren maar onder te 

duiken. Deze activiteiten bracht veel K.A.-propagandisten en instructeurs op het pad van de 

illegaliteit. Voor de verboden Katholieke Verkenners en de Jonge Wacht was de KA een 

goede dekmantel. Jacques was ´er als de kippen bij´. Dit was een machtig hulpmiddel om de 

jeugd vast te houden. Jacques werd districtscommissaris. Zijn eigen club werd onder de 

naam Pioniers één van de werkgroepen. Naast de aandacht voor zijn eigen groep moest hij 

nu ook het district bewerken. Overal ontstonden werkgroepen binnen de Katholieke Actie. 

Kapelaan Beij gaf als directeur ondersteuning en oud-vaandrig Mat Vromans van de 

Verkennerij begon een groep onder de naam Milites Christi. Er ontstonden nog 6 groepen, 
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deels voorzettingen van de oude groepen binnen de Jonge Wacht (Spoorzoekers, Don 

Bosco, Parcival, Trekkers, Bokkenrijders en Woudlopers). Samen hadden ze 120 jongens.    

 

Sittard werd op 18 en 19 september 1944 bevrijd door Amerikaanse troepen. De frontlinie 

bleef ten noorden en oosten van de stad liggen, waardoor Sittard tot januari 1945 een 

frontstad bleef en regelmatig te maken kreeg met oorlogshandelingen. In totaal vielen er in 

Sittard tijdens die periode ongeveer 300 slachtoffers door Duitse granaten. Verschillende 

leden van zijn oude Jonge Wacht afdeling kwamen hierbij om. In het logboek van hoofdleider 

Jacques Meisen werd aandacht besteed aan leden die omkwamen in de oorlog: Wij 

gedenken Jongens van onze troepen die vielen in de oorlog. 

 

Na de bevrijding trok Meisen met een Rode Kruis ambulance mee met de Britse legers. In 

Sittard werd de Deken Thijssengroep onder leiding van hopman Vromans opgericht, en later 

ontstonden nog twee afdelingen van Jong Nederland. Van één van deze afdelingen, de St 

Rosa troep, werd Jacques in januari 1946 hopman. Uiteindelijk gingen beide groepen toch 

over naar de Katholieke Verkenners en sloten aan bij de Deken Thijssen groep. Ook Meisen 

ging over en werd jeugdleider bij de verkenners.  

 

Hij trouwde met Betty Giesberts (1923-2006) en is overleden in mei 2003 Sittard. 

 

Meer informatie 

Logboek Jonge Wacht 1934-1946, Sittard, Ton Meisen, 

digitaal archief Scoutingmuseum Baarn  

Logboek Jonge Wacht 1940-1946, Sittard, Ton Meisen, 

digitaal archief Scoutingmuseum Baarn 

Akte - Historisch Centrum Limburg 

Geboorte Antonius Maria Jacobus Meisen op 9 februari 1914 

te Sittard » Open Archieven 

Online Familieberichten; Overleden: Jac Meisen (00-05-2003) 

De Uiver, maandblad voor de katholieke jeugdorganisaties 

van Sittard en omgeving. januari 1945   

Katholieke Actie - Wikipedia 

 

  

https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/55683868
https://www.openarchieven.nl/rhl:a60a245c-4936-1b9a-f488-60c83358ef07/nl
https://www.openarchieven.nl/rhl:a60a245c-4936-1b9a-f488-60c83358ef07/nl
https://www.online-familieberichten.nl/pers/127338
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Actie
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

