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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Crien Bolhuis-Schilstra 
 

 

 

Catharina Helena (Crien) Schilstra is geboren op 24 december 1905 in Harmelen. Ze trouwt 

op 12 februari 1930 in Wageningen met Garbrand Gerhard Bolhuis.  

 

In 1937 was Crien districtscommissaresse van het district 

Batavia e.o. van het Meisjesgilde, de meisjestak van het 

NIPV. In januari 1941 had ze deze functie voor district 

Buitenzorg eo. Ze was Guido (hoofdleidster) van de 

padvindsters van de afdeling Buitenzorg van het Meisjes 

Gilde van de NIPV. 

 

Tijdens de oorlog in Nederlands Indië zat Crien met haar 

twee dochters geïnterneerd in Kamp Kareës. Kamp Kareës 

was een woonwijk in het zuidoostelijk stadsdeel van 

Bandung. In december 1942 werden 5200 vrouwen, 

kinderen en oude mannen in dit kamp geïnterneerd. Akela Ch. Coster startte hier met 

Scoutingactiviteiten voor de jongens. In oktober 1943 werd begonnen met sportmiddagen 

voor jongens tussen de 8 en 12 jaar. De centrale leiding berustte bij Mevrouw H. de Meyer, 

Akela Tilly Bout uit Cheribon en Akela Coster uit Buitenzorg. Omdat Scouting door de 

Japanners verboden is, worden andere namen voor de speltakken gebruikt; Roodhuiden, 

Ridders van de ronde tafel en Woudlopers. De belangstelling was zo groot dat niet minder 

dan 12 welpenhordes met max 32 kinderen aan de slag gingen, bij voorkeur onder leiding 

van personen die met Scouting bekend waren. Januari 1944 begint Coster met activiteiten 

voor de grotere kinderen in de scoutsleeftijd. Ze heten de Ridders van de Ronde Tafel en 

Coster wordt Galahad genoemd. Na hun installatie kregen ook zij een insigne en hadden een 

wet en belofte. In maart 1944 bleek de toeloop van oudere jongens van 15 en 16 zo groot 

dat gestart werd met een nieuwe club, de Woudlopers. Deze groep was soms wel 60 man 

groot. 

 

De meisjes hadden een soortgelijke 

organisatie, de kabouters werden 

Zonnestraaltje genoemd, het hoofd was Ernie 

Sieburg. De Zonnestraaltjes hadden een 

clublied. Vanaf 19 maart 1943 werden 

geheime bijeenkomsten georganiseerd voor 

oudere meisjes. Cap van Oyen gaf samen met 

Crien Bolhuis leiding.  In het kamp werden 14 

pioniers met hun leidster van de 

Stormvogelgroep uit Buitenzorg geïnterneerd. 

De groep werd met enkele enthousiaste 

meiden aangevuld tot 20. Ze bestond uit twee rondes; de perkoetoet, een Indische vogel in 

een kooi en het vuurvliegje (licht in de duisternis). De Stormvogels brachten wat plezier in 

het kamp. Ze hielden kringgesprekken waarbij ze op zelf geborduurde zitmatten zaten, met 
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behalve hun namen ook symbolen van de groep en rondes. De motto’s van de Stormvogels 

waren Waarheid, Reinheid en Trouw.” De taken in het kamp varieerden: ze assisteerden 

zieke moeders en voerden voor de kleintjes operettes uit. Zo verlichtten ze de dagen. 

 

In november 1944 werd een groot deel van de geïntegreerde vrouwen en kinderen 

overgeplaatst naar verschillende kampen. Crien ging met haar dochters naar Kamp Tjideng.    

 

Tijdens de oorlog hield Bolhuis een dagboek bij met bijzonderheden over haar verblijf in 

diverse interneringskampen op West-Java.  

 

Na de oorlog vond een deel van de Stormvogels elkaar in Nederland terug. Toen Lady 

Baden-Powell op bezoek kwam, wachtten de Stormvogels haar op Schiphol op. De 

kampjaren waren vormend voor het leven, nog tientallen jaren vonden er reünies plaats. 

 

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

Archieven.nl - Dagboeken-NIOD (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies) 

Zoeken Online Familieberichten; Zoeken in de database met familieberichten (online-

familieberichten.nl) 

Registratie Garbrand Gerhard Bolhuis (in het jaar 1836-1936) » Open Archieven 

Kareës (japanseburgerkampen.nl) 

Tjideng (japanseburgerkampen.nl) 

NAAM (japanseburgerkampen.nl) 

Het Indische Leidersblad, mei 1937 

Het Indische Leidersblad, januari 1941  

Zitlap, Scoutingmuseum Rotterdam 

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 05 feb 1940 - Art. 84 | Delpher 

Bataviaasch nieuwsblad » 23 dec 1940 - Art. 220 | Delpher 

  

 

 
  

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=18&miadt=298&milang=nl&mizk_alle=bolhuis&miview=ldt
https://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=18&miadt=298&milang=nl&mizk_alle=bolhuis&miview=ldt
https://www.online-familieberichten.nl/pers/1535817/Garbrand-Gerhard-Bolhuis
https://www.online-familieberichten.nl/pers/1535817/Garbrand-Gerhard-Bolhuis
https://www.openarch.nl/ghn:afb4786f-33ac-4f95-bd97-5c8429307600
https://www.japanseburgerkampen.nl/Karees.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng%20Register%20aug%201945%20alf.htm
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=hopman+grijpma&coll=ddd&sortfield=date&page=3&identifier=ddd:010984254:mpeg21:a0084&resultsidentifier=ddd:010984254:mpeg21:a0084&rowid=6
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Guido+Bolhuis&coll=ddd&sortfield=date&page=6&identifier=ddd:011221551:mpeg21:a0220&resultsidentifier=ddd:011221551:mpeg21:a0220&rowid=1

