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Scoutinggroepen ondergronds in Nederlands Indië 

Afdeling Kampong Makassar, Batavia, NOI 

 
 
 

Nederlandse burgers en militairen werden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië door 

de Japanners  geïnterneerd in kampen. Enkele van deze kampen waren alleen voor 

krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geïnterneerden en weer 

anderen waren exclusief bestemd voor burgers. In veel van deze kampen begonnen de 

scouts met ondergrondse bijeenkomsten. Militairen in de werkkampen langs de 

Birmaspoorlijn en in kampen in Nederlands Indië richtten stammen op en in de 

burgerkampen begonnen scoutingvrijwilligers met het organiseren van activiteiten voor de 

daar aanwezige kinderen.  

 

Kampong Makassar  

Kampong Makassar lag in het uiterste zuiden van 

Batavia, ongeveer 8 km ten zuiden van Meester 

Cornelis, niet ver van de hoofdweg naar Buitenzorg 

(zie kaart van Batavia-Zuid). Het kamp was 

ondergebracht in barakken van bamboe en atap, 

omheind door prikkeldraad en gedek. Dit kamp diende 

als werkkamp om groente te verbouwen (voor diverse 

interneringskampen) en om varkens te verzorgen (voor 

de Japanners). Het kamp werd daarom ook wel 

aangeduid als Boerderij Makassar. Vóór 3 januari 1945 

werd het kamp gebruikt voor de internering van 

krijgsgevangenen. 

 

Scouting 

Akela Ch. Coster die hiervoor in Kamp Kareës en Kamp Tjihapit gezeten heeft, ontfermd zich 

hier na haar komst in mei 1945 over de jongens tot 11 jaar. In Kampong Makassar moesten 

de moeders hard werken en hadden geen tijd voor hun kinderen. De jongens tot 11 jaar 

waren onhandelbaar. Ze mochten van de Japanners niet werken en liepen iedereen in de 

weg. Coster kreeg een stuk terrein aangewezen waar ze de jongens bezig moest houden. Ze 

begonnen met sport en wild spel, daarna estafette- en kringspelen. In de spelen werd 

elementaire schoolkennis verwerkt. Na korte tijd was de groep aangegroeid tot 150 jongens 

en Akela Coster kreeg 2 assistenten toegewezen. Door het patrouillesysteem in te voeren en 

in te spelen op hun eergevoel, lukt het om de jongens al in een maand te veranderen. 

Langzaam maar zeker mochten ze ook allerlei klusjes doen in het kamp, zodat ze van een 

hinder, een hulp voor iedereen.  

  

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

Kampong_Makassar (japanseburgerkampen.nl) 

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.japanseburgerkampen.nl/Kampong%20Makassar.htm

