Scouts in naoorlogs Indié

Gerardus (Gerard) Johannes van Krevel wordt op 9 april 1926 in
Ede geboren. Hij was scout bij de Tarcisiusgroep in Ede. Hij was
20 jaar toen hij zich op 3 december 1946 als dienstplichtig militair
moest melden bij de artillerie op de Edese kazerne. Al snel werd hij
~overgeplaatst naar het 4° Bataljon Jagers. Op 30 mei 1947 was de
. militaire opleiding van Gerard van Krevel voltooid. Vanaf het
station Ede-Wageningen vertrok hij met het 4° Bataljon Jagers
naar de haven van Rotterdam. Hier gingen ze aan boord van het

i stoomschip “Johan de Witt” dat hen naar Nederlands-Indié bracht.
% Na bijna vier weken op zee kwamen ze op 28 juni aan in de haven
' é‘ - van Soerabaja op Java, waar ze aanvankelijk in de
o Kromhoutkazerne werden gelegerd. Het 4¢ Bataljon Jagers waarbij

Gerard diende voerde patrouilles en operaties uit in het oostelijk deel van het eiland Java.

Gerard maakte zowel de Eerste als de Tweede Politionele Actie mee. Tijdens de Tweede
Politionele Actie werd de eenheid van Gerard ingezet in de Madioensector op Oost-Java.

Op 3 augustus komt er een staakt het vuren tot stand. De oorlog
lijkt voorbij, maar nog altijd gaan kleine aanslagen, operaties en
gevechten door. Op 10 augustus 1949, een week na de
wapenstilstand, rijdt het voertuig van Gerard op een bermbom in nm“ 6. KREVEL ...!'_E
de omgeving van Pagergoenoeng bij Kampak op Oost-Java. Hij Rk Ll
raakt bij de explosie zwaar gewond en wordt overgebracht naar
het veldhospitaal te Kediri. Daar overlijdt hij op 15 augustus 1949
aan zijn verwondingen. Hij ligt begraven op het Nederlands
ereveld Kembang Kuning te Surabaya
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Aan Gerard werd postuum het “Ereteken voor Orde en Vrede”
verleend.

Gerard wordt herdacht op de gedenkzuil bij het Mausoleum in Ede. Daarom is het déze plek
waar de Edese scouts elk jaar één van hun bloemstukken leggen. De jongens scoutsspeltak
van de groep heten de Krevelscouts.
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Scouts in de oorlog

Gedenk in Uw gebed en offer
Gerardus Johannes van Krevel

Hij werd geboren op 9 April 1926 te
Ede. Hij was een trouw misdienaar en
verkenner. Opgeroepen in dienst van
het vaderland, vertrok hij als soldaat

eerste klas op 30 Mei 1947 naar Indo-

nesié.

Op 11 Augustus 1949 werd hij zeer
ernstig gewond en overleed op het Feest
van Maria ten Hemelopneming, na ge-
sterkt te zijn door de genademiddelen
der H. Kerk. in het hospitaal te Kediri,
op 15 Augustus 1949, In afwachting
van de glorievolle Verrijzenis, rust nu
zijn lich te midden van medestrij
ders, in de aarde van het land, voor
wiens vrijheid en vrede hij zijn jonge
leven gaf. ¥

Gerard, toen je van ons wegging 2 jaar
geleden, heb je de pijn van het afscheid
en je heimwee fier gedragen. Onbaat-
zuchtig als je was, edel. jong-idealistisch.
dacht je niet aan jezelf. Nog kort voor
je dood schreef je: ..Over mij hoeft U
zich geen zorg te maken™: ,Als je wel
eens 'n moeilijk ogenblik hebt, is het
een hele steun te weten dat je moeder
aan je denkt”. Moeder heeft aan je ge-
dacht, zij heeft met je meegeleden en
meeg en tot in je laatste ogenblikken.
En ook je hemelse Moeder Maria, voor
wie je zo'n grote devotie had in dit
leven, gaf je als bizonder voorrecht, dat
Zij op Haar Hoogfeest je meenam naar
het Vaderhuis, waar je zult bidden om
kracht en sterkte voor je dierbare ouders,
broer en zusters en voor het behoud
van je vrienden in Indonesié.

Gerard, wij willen, gesterkt door het
Geloof, er aan denken dat je nu geluk-
kig bent, want ,het leven wordt niet
weggenomen, maar veranderd”. Je hebt
in je laatste brief aan je ouders geschre-
ven: ,Na regen komt zon”. Wij hopen
en vertrouwen dat je nu verlicht wordt
door de Zon van Het Eeuwig Licht,
God. Die je zal belonen voor je aan-
hankelijkheid en liefde voor Vader.
Moeder, broer en zusters.




