Scouts in het leger

Ben Wuisman
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Bernardus (Ben) Petrus Henricus Wuisman werd geboren op 16
november 1918 in Schiedam. Hij was de zoon van Theodoris Henricus
Wuisman en Henrica Maria Roeling.

Ben was roverscout (Voortrekker) bij de St Franciscusgroep in
Schiedam. Hij was een zeer gezien leider van de door hem in 1935
opgerichte Voortrekkersgroep. Zijn Voortrekkersgroep gaat in juni 1936
over naar de Verkennersgroep "Franciscus II" te Schiedam. In de jaren

b 1938 - 1939 is hij Scoutsleider bij deze groep. Hij is een lichtend
voorbeeld van een goed verkenner en heeft kameraadschap hoog in het vaandel staan. In
het soldatenleven brengt Ben ervaring als scout in de praktijk.

Ben diende als dienstplichtig sergeant bij de 5e Sectie 3e
Compagnie 17e Grens Bataljon) en was gelegerd aan de Maas
nabij Wessem. Ben was commandant van de Flankerende
Betonkazemat B 5 op het schiereiland tussen de rivier de Maas
en het daarin uitkomende Julianakanaal, recht tegen over
Maasbracht. Ben was als sergeant belast met de verdediging
van een kazemat. Bij een hevige beschieting op 10 mei 1940 te
Wessem werd hij dodelijk getroffen. Hij werd begraven op het
R.K. Kerkhof in Maasbracht en later herbegraven op het Militair
ereveld Grebbeberg te Rhenen

Hij ontving postuum het Bronzen Kruis.

Na de oorlog is een van de drie verkennerstroepen (troep Il) van de St Franciscusgroep in
Schiedam naar Ben Wuisman genoemd. Troep | en Il zijn in 1962 gefuseerd in de Raymond
Maufraistroep (RMT). Deze scoutsgroep bestaat nog steeds binnen de Franciscus
Lodewijkgroep (FLG). Troep Il is in 1958 gestart als allereerste Rowanafdeling: nr. 1 en ook
deze Rowanafdeling bestaat nog steeds.

Meer informatie

Strijd bij Wessem in mei 1940

Bernardus Petrus Henricus Wuisman (oorlogsgravenstichting.nl)

STIWOT Forum - Toon onderwerp - Ter herinnering aan..

STIWOT Forum - Toon onderwerp - Ter herinnering aan..

Publicatie van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van den Generalen Staf: X. Het gevecht bij
Wessem (militairespectator.nl)

Scouting Franciscus Lodewijkgroep (scoutingflg.nl)

De Katholieke Verkennersleider, juli 1940
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https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1945/1945-0111-01-0033.PDF
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1945/1945-0111-01-0033.PDF
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Gedenk bij de H. Mis en in Uw
gebeden de Ziel van

BEN WUISMAN

Geboren den 16e November 1918 te Schiedam,
op den 10e Mei 1940 gevallen in den striid
voor zijn vaderland en begraven op het
R.K. Kerkhof te Maasbracht. .
Voortrekker v.d. Sint Franciscus-stam te Schiedam.

Wij hebben een jongeling verloren, wiens verlies
ons dubbel smartelijk is, &n om ziin jeugdige jaren,
én om zijn blijde opgewektheid. hij echter vindt nu
zijn troost in de belooning zijner deugden, daar hij,
nog zoo jong veel arbeid ten einde bracht en veel
gvaarv heeft. (H. Ambrosi

ierbare Ouders, gij hebt mij het Onze Vader ge-
leerd met de bede: ,, Uw wil geschiede op aardezoo-
als in de hemel,” welnu zijn H. Wil is geschied, ik
gaf Hem in dienst van het vaderland mijn leven te-
rug. Het beteekent voor U een zwaar offer, doch
het was Zijn Wil en het zal U ten zegen zijn.
Mijn dierbaren en vrienden, mijn vroegtijdige dood
was het offer van mijn plicht, dat de goede , Die
dit offer van mij vroeg, U de kracht moge geven,
altijd Uw plicht tegenover Hem te vervulien.
Geen grooter liefde heeft hij, dan die zijn leven geeft

i ienden !
MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID .l:loeg:,zgjenef‘gj;nzfe? :1e eeuwige rust en toon U aan
hem in Uw glorielicht.

»OP MIJN EREWOORD BELOOF IK
MET DE HULP VAN GOD'S GENADE
ERNSTIG TE ZULLEN TRACHTEN:
MUN PLICHT TE DOEN TEGENOVER GOD,
DE KERK EN MLIN LAND, - ||

HELPEN WAAR IK KAN, - DE VERKENNERS-
WET TE GEHOORZAMEN",

terbcen gewond. Dit war in du voormiddag van
10 Mol. Bestond aanvankelij de hoop op ge-
i te zenstia,

mexing, Istar blask dn varwon:
telijk Bidem i

. De 30 Maei we
. Kerkhof Begraven.
 veartrekker van d
dam,

e St
wb. 16 Nov. 1915,
sncuvelde op 10 Mei te Wesem (L1, waar
st mat do vordediging

3P Uastinas, vosetrckker van de St. Pou-
lusar. te  Eindhoven ix op Heagfeest van
Pinkstcren corvel gosncuvcld te Waterimgen, in
#an gevecht met parschutisttreapun,

. 1n de hoagsts veevulling van sija plicht snou-
velde ssevel op 14 Mai tn Overbreg Hoek v an
Veun, AV.T, van de St Jacsbusgrocy te din
Hazg in de oudeedom van 19 faar, HI| weed
tn Amwongen hesraven.

Jobn M 3w, oud-vaandrig van da Tarcisiue-
m, oot ven el

weval te Mowrdijh <n
Kisosterkerkhof begraves.
%, sre-grospsleider dir Da-
Dew Hazg, kwam met xijn ackt-
kind am hat levan fidsex cun luckt-
@ Den Helder.

Dick van Thoor V.T. der 1. Jorisstim te
Eindhaven is evencess In dienst van hot vader-
Iand aerval gevallan.

Horman Vicear, wolp van do Simt Jorie-
horda te Brada, i met xijn vader un vier zuxjex

“araorz. dol yem ven baes mosst v
el 2 D, Aok soor Yoomsin Th
‘ywoar qraod It en vaipinsgd wordt [h et

»0p mijn erewoord beloof ik met de hulp van Gods genade
| ernstig te zullen trachten: mijn plicht te doen tegenover
‘ God, de Kerk en mijn land.”

In de vervulling van die plicht offerden hun leven:

P. BASTINGS, i
voortrekker van de St. Paulusgroep te Eindhoven, dic op
het van Pi tijdens een gevecht ’
L’ met parachutetroepen te Wateringen,

DICK VAN THOOR,

V.T. van de Charles de Foucauldstam te Utrecht, v6ordien
van de St. Joris-stam te Eindhoven, die op de morgen van
de 10de Mei viel te Rottordam.

HENK VAN VEEN,

A.V.T. van de St. Jacobusgrocp te Den Maag, die de Idde

Mel sneuvelde te Overberg.
BEN WUISMAN,
voortrekler van de St. Franciscusgroep te Schiedam, die
| de 10de Mei sneuvelde te Wessem (L), waar hij als
sergeant was belast met de verdediging van cen kazemat.

1 DAT Zid RUSTEN IN VREDE!

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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