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André Snoek 
 
 
 
André Leonard Snoek is geboren in Amsterdam op 29 september 1916. 
 

In zijn jeugd was hij lid van Scouting. In de jaren ’30 schrijft zijn moeder Rebecca Snoek-de 

Jong hem brieven en kaarten als hij met Scouting naar Bulgarije, Frankrijk en België is.  

 

Andre werd advocaat in Amsterdam. In het begin van de oorlog is hij zoek geraakt in 

Frankrijk. Zijn moeder stuurt in 1942 brieven naar Frankrijk om navraag te doen naar de 

verblijfplaats van haar zoon.  

 

Het lijkt erop dat André Snoek een tevergeefs poging heeft ondernomen naar veiliger oorden 

te ontkomen, of bij bepaalde activiteiten betrokken is geweest. Hij is daarbij opgepakt en 

gevangen gezet. 

 

Op 9 september 1942 is André met transport no. 30 vanuit doorgangskamp Drancy 

gedeporteerd. Zijn naam staat op een gevangenenlijst uit Poitiers in Frankrijk achter no. 65. 

 

André is vermoord in concentratiekamp Buchenwald op 20 februari 1945. 
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André Leonard Snoek (oorlogsgravenstichting.nl) 
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https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/143513/andre-leonard-snoek
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/199644/andre-leonard-snoek
https://data.jck.nl/page/aggregation/jhm-documenten/D020191

