Scoutinggroepen vernoemd

Folke Bernadotte af Wisborg werd geboren in Stockholm, Zweden, op 2
januari 1895. Hij was een Zweedse graaf en diplomaat en een kleinzoon
van koning Oscar Il van Zweden. In 1928 trouwde hij met de
Amerikaanse Estelle Ekstrand.

In 1937 werd hij leider van de Zweedse scoutingfederatie. Hij was zeer
geinteresseerd in allerlei sporten: Folke Bernadotte kon goed paardrijden
- en was voorzitter van de Zweedse zwembond en Zweedse schietbond.

Graaf Bernadotte, zoals hij doorgaans werd genoemd, vervulde een aantal hoge
maatschappelijke functies. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij vicepresident van het
Zweedse Rode Kruis en redde hij 31.000 gevangenen van diverse nationaliteiten uit de
concentratiekampen. Op 24 april 1945 ontving hij van Heinrich Himmler een aanbod tot
vrede met de geallieerden. Hij bereidde de oprichting van de United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) (de hulporganisatie van de
Verenigde Naties voor Palestijnse viuchtelingen in het Nabije Oosten) voor.

Op 20 mei 1948 werd hij Bemiddelaar van de Verenigde Naties voor Palestina. Op 17
september 1948 werd hij in Jeruzalem vermoord door leden van de terroristische Joodse
groepering Lechi/Stern.

In 1948 werd in Heemstede een Scoutinggroep opgericht die de naam Graaf Bernadotte
kreeg als eerbetoon aan deze oorlogsheld. Dat jaar is ook de in 1916 opgerichte Tweede
Eindhovense Scoutinggroep als eerbetoon vernoemd naar Graaf Folke Bernadotte. Ook in
Hatterm bestond na de Tweede Wereldoorlog een Bernadottegroep Rond 1953 vertrokken
daar de laatste scouts naar de Van Limburg S o

Stirumgroep in Wezep. In Amsterdam werd de
stam van de Gereformeerde Frankendaelgroep
naar de graaf genoemd.

Meer informatie

Folke Bernadotte - Wikipedia

Scouting Graaf Bernadotte — Heemstede
Scouting GFB2 Eindhoven

50 jaar Voermangroep (yumpu.com)

Vigilie in de Muiderpoort - Geheugen van Oost

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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