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Scoutinggroepen vernoemd 

Albert de Ruyter van Steveninck  

 

 

 
Albert Cornelis de Ruyter van Steveninck is geboren in Tiel op 28 

november 1895. Hij was de jongste van een gezin met 5 kinderen.  Na 

de HBS in Leeuwarden volgde Albert vanaf 1915 de KMA in Breda 

als cadet voor de artillerie. Vanwege zijn belangstelling voor de 

artillerieverkenning stapte De Ruyter van Steveninck over naar 

de luchtmacht. 

 

Gedurende de aanloop naar de oorlog was (inmiddels) kapitein De 

Ruyter van Steveninck geplaatst bij de staf van het 1e Legerkorps in Den 

Haag. In mei 1940 was hij onderdeel van de naar Brussel gestuurde 

Nederlandse missie. Hij kon zo na de meidagen via Brussel, Parijs, La 

Bourboule, Algiers, Casablanca en Lissabon naar Londen komen. Als majoor werd hij in mei 

1941 commandant van het 1e Bataljon en een half jaar later commandant van de Prinses Irene 

Brigade. Dit wat slaperige legeronderdeel vormde hij om tot een strijdbare brigade, die als 

onderdeel van de Britse 21e Legergroep deelnam aan de invasie van Normandië in augustus 

1944. In de nacht van 20 september 1944 stapte De Ruyter met zijn mannen ten zuiden van 

Valkenswaard de Nederlandse grens over. De brigade voerde op dat moment 

flankbeveiligingsopdrachten uit in het kader van de operatie Market Garden. De Brigade was 

verder actief in Zeeland en Noord-Brabant. 

 

Na de oorlog werd De Ruyter van Steveninck benoemd tot waarnemend bevelhebber der 

Nederlandsche Strijdkrachten. In 1946 nam hij, inmiddels kolonel, zitting in het Hoog Militair 

Gerechtshof. Op 22 maart 1949, kort voor zijn overlijden, volgde de bevordering tot generaal-

majoor. Hij overleed in Den Haag op 25 juni 1949. 

 

De stam van de Prinses Irenebrigade groep in Utrecht werd naar hem vernoemd.  

  

Meer informatie 

Albert Cornelis de Ruyter van Steveninck - Wikipedia 

  

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  
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