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Scoutinggroepen ondergronds 

Aroodagroep, Dordrecht 
 

 
In 1930 werd in Dordrecht een afdeling van het NPG opgericht. De groep kreeg de naam Aroodagroep 

 

Na het verbod op Scouting in 1941 hielden in eerste instantie de rondeleidsters contact met de andere 

padvindsters. Een kleine groep meisjes kwam in de herfst van 1942 weer bij elkaar, ze doen aan 

training en noemen het huiskamerpadvinderij. Er wordt gewerkt aan de insignes EHBO en 

ziekenverpleging. Als de groep in de avond bijeen kwam dan stonden de voortrekkers van groep IV 

als trouwe ridders te wachten om de padvindsters door de verduisterde straten naar huis te 

begeleiden. 

 

Kerstmis wordt gevierd met de gehele oude Aroodagroep van voor de oorlog. Wat het buitenspoor 

betreft er zijn 4 kampjes gehouden, w.o. een paaskamp en een paddenstoelenweekend samen met 

de voortrekkers van groep IV. Een zomerkampje in Bavel en een weekend in de Biesbos. 

 

De groep zette een actief op touw voor de oude mensjes uit “De Avondzon”, het tehuis van het Leger 

des Heils. Ze organiseerden een verloting van zelf geknutselde voorwerpen, van de opbrengst werden 

broodbonnen, biscuit en een fles brammetje gekocht. Maar de oudjes hebben het nooit gezien of 

geproefd. Ze waren te ziek om een feest te verdragen. De biscuits deden dienst voor kerstpakketjes 

voor de kinderen van de Schuilhoek, het Dordtse doorgangshuis. Zo ontstonden er meerdere acties 

met St. Nicolaas, kleren en kerstpakketten voor kinderen, krijgsgevangenen en arbeiders uit 

Duitsland. De padvindsters namen later de diensten over van de ordonnans 

van Het Rode Kruis. Ze werden gevraagd voor diensten in het ziekenhuis en 

bij gezinnen. Het was vaak niet gemakkelijk, want juist die eenvoudige steeds 

terugkerende plicht, vroeg meer van de volharding, dan later de erebaantjes in 

het openbaar, die de padvindsters kregen bij Militair Gezag. 

 

Een van de meisjes, Mientje Morks, kwam om bij het bombardement op 

Dordrecht op dinsdag 24 oktober 1944. Ook Voortrekker Dirk van der 

Knaap en mevrouw Guldemond, penningmeesteresse van NPG 

Dordrecht, kwam om bij dit bombardement.  

 

De groep gaf de Rondzendkrant uit, een groepsblad, dat van hand tot hand ging. 

 

Leidster Joan, met als gildenaam Niemansverdriet, schreef in augustus 1945 een kort verslag van de 

groep in oorlogstijd.  

 

Meer informatie 

Home - Scouting AROODA Dordrecht 

https://arooda.nl/
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