[y

Scouting

Vrijheid in herdenken

Jelke van Wattum werd geboren op 25 augustus
1929 in Rotterdam.

Het gezin van Wattum wordt op 14 mei

1940 getroffen door het bombardement op
Rotterdam. Jelke verliest op 10 jarige leeftijd naast

: , - zijn moeder en broer een deel van zijn gezicht en zijn
Imkerarm Jelke was bezig met een bouwplaat van een vliegtuig. “Ik stapte over naar de
bank waar mijn broer zat en vroeg of hij me even wilde helpen.” Een granaat schoot dwars
door het dak en ontplofte — twee verdiepingen lager — vlak naast de jongens. “Ik was direct
buiten westen, al zag ik later in een flits nog wel dat m’n broer met zijn hand onder z'n hoofd
zat en ‘Mijn hoofd, mijn hoofd!’ riep, en pas veel later heb ik het lichaam van mijn moeder
zien liggen.” De drie slachtoffers werden naar het toenmalige Eudokiaziekenhuis
getransporteerd door twee buren van Bescherming Bevolking. De dienstdoende chirurg was
ervan overtuigd dat de zwaargewonde 10-jarige het niet zou redden. Hij zei: ‘Geef maar
morfine; die is binnen vijf uur dood.’ Dat hoorde ik later van omstanders.” Zijn broer werd
direct geopereerd, maar overleed diezelfde avond. Op de plek waar zijn linkerhand zat, prijkt
nu een prothese met splithaak. “Ik heb ermee moeten leren leven,” klinkt het nuchter.

Hij verhuisde naar Breda. Daar werd hij, in oktober 1944, lid van Scoutinggroep Prins Maurits
en begon hij bij de Spechtenpatrouille. De patrouilleleider, Piet Cammeraat, was ook een
oud-Rotterdammer. Jelke werd er senior patrouille leider.

Al van kinds af wist Jelke wat hij later wilde worden: predikant. Het feit dat hij op 14 mei 1940
een voor het leven getekende oorlogsgetroffene werd, veranderde niets aan zijn
toekomstplannen. Al moest hij er na het bombardement wel harder aan trekken om mee te
komen in de klas, zowel op het gymnasium als tijdens de theologiestudie. Hij werd predikant
van de Gereformeerde Kerk (PKN).

Op landelijk niveau werd Jelke later bij Scouting nationaal commissaris voor X-groepen
binnen de NPV en voorzitter van de commissie levensbeschouwing van Scouting Nederland.

Hij woonde in Oud Beijerland en overleed op 20 maart 2021 in Rotterdam.
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https://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dor/2017/week30_2017/files/assets/basic-html/page9.html
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‘Ik ben ontsnapt aan de dood’ - EO Visie

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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