Scouts als burgerslachtoffer
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Maria Lucia (Adée) van Geuns is geboren op 2 maart 1874 in
Pekalongan, NOI. Op 6 september 1894 trouwde ze op 20-jarige
leeftijd met haar 33-jarige oom Hugo Emilius Muller, eveneens
afkomstig uit Pekalongan. Hugo kwam de jongste uit een
kinderrijke familie, hij had vijftien broers en zussen. Ze trouwden
in Arnhem en kwamen hiervoor over uit Nederlands Indié. Al vrij
snel hierna keerden ze terug naar Indi€, waar haar man
assistent-resident was op de Palembangse Bovenlanden in Zuid-
Sumatra. Ze kregen vier dochters, waarvan de drie oudsten in
Nederlands Indié werden geboren en de jongste in Den Haag:
Lucie Hertha (1895-1982/3), Annie Lily (Anneke) (1897-?),
Adeline Kitty (Addy) (1901-1924) en Carla Ellen (1905-1991). Omstreeks 1905 verhuisde de
familie permanent naar Nederland en woonde onder andere in Den Haag.

In 1911 richtte Adée in Den Haag de Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen

Vereeniging op en ze werd daarvan de presidente. Die vereniging kampeerde vaak op
Coldenhove bij Eerbeek. Kennelijk beviel Adée dat goed, want in 1919 kocht de familie
Muller op Coldenhove een stuk heidegrond van 1 ¥ hectare van boswachter G. Elbertsen.
Op dit perceel liet de familie een mooi vakantiehuis bouwen. Haar man had de naam ‘Het
Spreeuwennest’ voor dit verblijf bedacht, vanwege het drukke ‘gekwetter’ van zijn echtgenote
en zijn vier dochters. Vanuit Den Haag brachten ze daar geregeld hun vakanties door.

Haar man speculeerde in Duitse Marken. Maar in de jaren 20 van de vorige eeuw vond er in
Duitsland een hyperinflatie plaats en opeens was de Duitse Mark niets meer waard. Hugo
raakte alles kwijt. Wat hem nog restte was de vakantiewoning waarin hij met zijn gezin
permanent ging wonen. De familie bracht daar een gelukkige tijd door.

Hugo overleed in 1943 op de leeftijd van 82 jaar. Het was oorlog en de nabestaanden
moesten verder, hetgeen een zware opgave was voor moeder Muller en haar twee dochters
Lucy en Anneke. In het voorjaar van 1945 werd hun huis gevorderd door de Duitsers. De
familie werd op een kar weggebracht naar Het Hallse Hul. Op 15 april 1945, één dag voor de
bevrijding van Eerbeek en Hall, kwam het Duitse ‘Sprengkommando’ in actie om voér de
aftocht richting Duitsland, de Hallsebrug over het Apeldoorns Kanaal op te blazen. Daarbij
werd Adée, die vlakbij de Hallsebrug woonde, door een rondvliegend projectiel dodelijk
getroffen. Hiermee werd ze het laatste oorlogsslachtoffer in de gemeente Brummen.

De twee oudste dochters, Lucy en Anneke Muller keerden na de oorlog terug naar Het
Spreeuwennest en bleven er hun hele leven wonen.

Meer informatie
Adée Muller-van Geuns - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)
Mevrouw Muller
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https://nl.scoutwiki.org/Ad%C3%A9e_Muller-van_Geuns
https://kinderen-in-brummen.nl/ArchiefFotoFilm/MevrouwMuller.htm?fbclid=IwAR3XvcicrAo4wtQQlPihodztHdnIxwGoVHt7sJAf2OJaD-nqJu7jr8LNsz4

Coldenhove - Wikipedia
Home - Netwerk Oorlogsbronnen

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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