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«Bram Dobhe

'“1 Abraham (Bram) Adrianus Dobbe is geboren op 13 januari 1922 in Hoorn.
- Hij was de zoon van Dirk Abraham Antoni Willem Dobbe en Johannes
~ Margaretha Markus. Bram had een broer en een zus. Het gezin was
hervormd. Zijn moeder overleed in 1937 en zijn vader in 1941.

Bram was vanaf 1930 scout bij groep 1 Het Paarse Vendel Verkenners
van de NPV in Hoorn. In 1939 werd hij voortrekker bij de J.P. Coenstam
van de groep. Ook was hij fanatiek sporter. Hij voetbalde in het eerste
elftal en hij heeft meegeholpen met het oprichten van een atletiek vereniging in Hoorn. Hij
ging naar de lagere school en het eerste jaar HBS in Hoorn. Daarna zat hij twee jaar op het
Instituut Wullings in Voorschoten en het laatste jaar HBS was hij weer in Hoorn.

Toen hij bij zijn oom ir.
A.A. Dobbe in Velp ging
wonen na het overlijden
van zijn vader, ging hij
voetballen bij het eerste elftal van voetbalclub Vitesse in Arnhem. Hij volgde een opleiding bij
Schoevers in Arnhem. Tot 15 april 1943 werkte bij het secretariaat van de Provinciale
voedselcommissaris in Arnhem. Hij stopte daar omdat hij naar Engeland wilde vluchten.
Daarvoor monsterde hij als koksmaat aan op de ss. Stadt Dordrecht. Hij vertrok uit
Nederland op 16 mei 1943 en deserteerde op 7 augustus 1943 in Zweden en werd op 10
augustus in Stockholm verhoord. Hij kreeg een paspoort en toen het Britse visum geregeld
was, ging hij met het vliegtuig naar Schotland en kwam daar op 30 maart 1944 aan. In
Engeland werd hij gerekruteerd om te vliegen voor de RAF. Zijn functie was waarnemer.

Hij overleed op 29 mei 1947 in Tilburg als gevolg van een vliegtuigongeluk. Hij wordt
herdacht op het ‘Gedenkteken Luchtvarenden' in Soesterberg. Deze gedenkzuilen zijn
opgericht ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de militaire luchtvaart die
zijn omgekomen in een luchtvaartuig als direct gevolg van oorlogshandeling of een
luchtvaartongeval bij de uitoefening van de aan hen opgedragen missie.

Meer informatie

Abraham Adrianus Dobbe (Hoorn, 13 januari 1922 - locatie onbekend, datum onbekend) -
Netwerk Oorlogsbronnen

Overlijden Abraham Adrianus Dobbe op 29 mei 1947 te Tilburg » Open Archieven
Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief

| Nationaal Archief

Diversen - Oorlogsmonumenten - Abraham-Adrianus-Dobbe (online-begraafplaatsen.nl)
Dijl / Douqué - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - A t/m F (geni.com)

Qorlogsvliegers - 1940-1945 - RAF / FAA (geni.com)

Logboek JP Coenstam Hoorn 1934-1945
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https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Abraham-Adrianus-Dobbe/83/197
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Abraham-Adrianus-Dobbe/83/197
https://www.openarchieven.nl/rat:bcbe2310-3864-11e0-bcd1-8edf61960649
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-bcf0-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=dobbe
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2514/file/NL-HaNA_2.13.71_2514_0325
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/1441044/2255178/Abraham-Adrianus-Dobbe-1922-1947
https://neerlandschverzetsmonument.nl/dijl-douque
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-A-t-m-F/4478877
https://www.geni.com/projects/Oorlogsvliegers-1940-1945-RAF-FAA/4489635

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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