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Jonge Wacht in het verzet Scouting

Gerrit Floothuis
=

Gerrit Jan Floothuis is geboren op 8 februari 1925 in Selath Pandjangh, NOI. Hij was de
zoon van Gabriel Joseph Johan Floothuis en Josephine Hegener. Hij had een broer en drie
zussen. Zijn moeder overleed in 1938. Het gezin was katholiek.

Gerrit giing naar de lagere school in Amsterdam en daarna naar de ULO in Amsterdam en
Coevorden. Daar ging hij ook naar de HBS tot hij Nederland verliet als Engelandvaarder. Hij
was lid van De Jonge Wacht.

Gerritt Floothuis wilde al heel lang naar Engeland, maar mocht niet van zijn vader omdat hij
nog te jong was. Op 8 februari 1943 werd Gerrit 18 jaar en opnieuw klopte hij bij zijn vader
aan, nu met het argument dat hij oud genoeg was om in Engeland dienst te nemen. In eerste
instantie gaf zijn vader toestemming maar op de ochtend van het vertrek trok hij de
toestemming weer in . Gerrit besloot toch samen met een schoolvriend Rekel ten Cate weg
te lopen en vertrok op 13 februari 1943 uit Nederland. Via Zwitserland, Frankrijk, Spanje en
Gibraltar kwam hij op 4 juni 1943 aan in Engeland.

Hij ontving een Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot
ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Na de oorlog trouwde hij met Elizabeth Cornelia van Poeteren. Hij overleed op 17 juli 1968 in
Rijswijk.

Meer informatie

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief

Overlijden Gerrit Jan Floothuis op 17 juli 1968 te Rijswijk » Open Archieven

Faas / Fluitsma - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - A t/m F (geni.com)
(Dapperheids)Onderscheidingen (NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie) -
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (archieven.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scoults in de oorlog
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