Scouts in het verzet

Riet Viveen-Bokern
- -

Maria (Riet) Margaretha Bokern is geboren op 5 mei 1922 in Leiden. Ze
was de dochter van Josephus Hendrikus Bokern en Ludovica Anna
Maria Bergsma.

Eigenlijk nog te jong voor haar leeftijd werd ze in 1939 met speciale
‘ schriftelijk toestemming van Baden Powell, leidster bij de scouting in
1N Maastricht, De benoeming vond plaats in Maastricht door de heer
/n Panhuizen.

In april 1944 is Riet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het actieve verzet gekomen. In mei
1944 verloofde ze zich met Wilhelmus (Wim) Johannes Cornelis Viveen. Begin 1945 werd ze
na verraad gearresteerd en langdurig verhoord in Utrecht. Op 4 mei 1945 werd ze in een
totaal geisoleerde dodencel opgesloten, waar ze op 5 mei haar 23e verjaardag beleefde.
Een dag later wordt ze vroeg in de morgen uit de gevangenis gehaald om, naar ze
verwachtte, geéxecuteerd te worden. Maar in de verhoorkamer kreeg ze te horen dat
Nederland bevrijd was en dat ze vrij kon gaan. Na deze wonderbaarlijke bevrijding uit
gevangenis Wolvenplein is ze ruim een half jaar in Zuid-Engeland geweest om mentaal
enigszins op verhaal te komen. In Engeland raakte zij ook weer actief betrokken bij de
plaatselijke Scouting.

Na de oorlog werd ze weer Akela in Utrecht. Ze ontving het Verzetsherdenkingskruis en
werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2003).

Haar oorlogstrauma zat zo diep, dat ze later nooit in staat was om over deze moeilijke
periode te praten. In 1946 trouwde Riet met Wim. Ze kregen vier kinderen. In 1990 overleed
Wim en op 1 februari 1993 trouwde Riet in Hannover met Johannes Antonius (Jan)
Bernards. Riet is overleden op 14 mei 2006 in Deventer. Ze werd begraven op de RK
begraafplaats in Deventer.

Haar kinderen vonden bij het opruimen van haar nalatenschap een stoffige doos met enkele
door haar gekoesterde herinneringen aan haar padvinderstijd. Daaruit kregen zij een
bevestiging, dat zij uit haar contacten met de verkenners en als Akela veel kracht heeft geput
om tijdens de oorlog zo heldhaftig op te treden en bij het verwerken van de verschrikkelijke
herinneringen.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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