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Scouts in het verzet 

Egenius Randag 
 

 

 

Egenius Fredericus Wilhelmus Maria Randag is geboren op 6 november 1925 in Tebing 

Tinggi, Sumatra, NOI. Hij was de zoon van Hubertus Theodorus Randag en Anna Maria de 

Rijk. Zijn vader werkte voor een Amerikaanse rubbermaatschappij maar werd door de crisis 

ontslagen en besloot naar Nederland terug te keren. Later ging hij werken in West Afrika en 

aan het begin van de oorlog zat hij in Perzië waar hij onder andere werkte bij het 

Amerikaanse leger.  

 

In 1938 kwam Egenius met zijn ouders uit Nederlands Indië. Hij ging naar verschillende 

lagere scholen omdat zijn ouders vaak verhuisden. Hij was hij een tijdje lid van Scouting in 

Amsterdam. In 1939 kwam hij van de lagere school. Direct na de Duitse inval begon zijn 

moeder plannen te maken om naar zijn vader in Perzië te gaan. Hij ging maar een jaar naar 

de HBS omdat zijn moeder hem een tijdje van school gehouden heeft omdat ze dacht snel te 

kunnen vertrekken.  

 

Met zijn moeder ging hij in  juni 1941 per trein via Berlijn, Warschau, Moskou en Baku naar 

Teheran. Hij had graag een technische opleiding gevolgd, maar in Perzie was dat niet 

mogelijk. Hij werkte daarom een tijdje bij zijn vader. Hij melde zich als vrijwilliger voor de 

Nederlandse luchtmacht en vertrok op 28 oktober 1943 via Bassa, Bagdad, Damascus, Haifa 

en Suez naar Liverpool. Daar kwam hij op 9 februari 1944 aan. In Engeland werden de 

Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 3 maart 

verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse 

veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij werd gerekruteerd door de RAF.  

 

Meer informatie 

Registratie Eugenius Frederikus Wilhelmus Maria Randag op 6 november 1925 te Tebing 

Tinggi NOI » Open Archieven 

| Nationaal Archief 

Registratie Eugenius Fredericus Wilhelmus Maria Randag (in het jaar 1940-1945) » Open 

Archieven 

Raa / Ressing - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 ‧ M t/m R (geni.com) 

 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.openarchieven.nl/eal:905b4ee6-aedd-d57d-9b08-d051fa76b90e/nl
https://www.openarchieven.nl/eal:905b4ee6-aedd-d57d-9b08-d051fa76b90e/nl
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2524/file/NL-HaNA_2.13.71_2524_0022
https://www.openarchieven.nl/nim:c373e259-ab50-b6e1-4f13-b5f66da6bf99
https://www.openarchieven.nl/nim:c373e259-ab50-b6e1-4f13-b5f66da6bf99
https://neerlandschverzetsmonument.nl/raa-ressing
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-M-t-m-R/4478880
http://vrijheid.scouting.nl/

