Scouts in het verzet

Ben Reynders
~ : L7

Bernhard (Ben) Reynders is geboren op 14 april 1924 in Diemen. Hij was de zoon van
Wilhelmus Johannes Jozephus Reynders en Geertruida Vat. Hij had een broer Eduard en
een zus Tessa. Hij kwam uit een katholiek gezin. Het gezin woonde aan de Gestelseweg 10
in Esch bij Boxtel in huize Esschenreen.

Hij was padvinder voor de oorlog en speelde hockey en tennis in Boxtel. Na de lagere school
volgde hij drie MULO jaar en daarna drie jaar HBS. Hij stopte in mei 1940 zonder diploma en
studeerde thuis voor vliegtuigconstructeur tot september 1942,

Eind 1942 werd hij opgeroepen voor de Arbeitseinsatz en hij besloot onder te duiken bij zijn
oom A. Manché in Breukelen. Op tweede Paasdag 1943 werd hij wakker omdat er op de
deur gebonsd werd. Er stond een Nieuw-Zeelandse vlieger die neergeschoten was en ze
hebben zijn uniform en parachute verstopt. Via zijn oom leerde hij mensen in de
ondergrondse kennen die hielpen met neergestorte vliegers. Via via begeleide Ben de
parachutist naar Den Haag en stak later met deze vliegenier en nog een stel andere mensen
naar Engeland over, nota bene in een boot die ooit in Esch was gebouwd!

Hij vertrok op 5 mei 1943 van Oud-Beijerland naar Engeland en kwam een dag later aan in
Harwich. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse
veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 21 mei 1943 verhoord door de Nederlandse
veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard
gebleven. Ben kwam als radaroperator terecht bij de dienst Motor Torpedo Boat.

Toen Ben al veilig en wel in Engeland zat, stortte er vlakbij zijn ouderlijk huis in Esch een
geallieerd toestel neer. Een van de vliegers, Alfred Hagan, overleefde de crash en werd
verborgen bij de ouders en broer van Ben. Via dezelfde contacten als waarmee Ben naar
Engeland gekomen was werd ook deze vlieger geholpen. Ben kreeg op het R.A.F.
Commandocentrum een brief van Alfred Hagan met een verslag van zijn Essche avonturen.
Daarin stond dat Ben altijd welkom was bij Alfreds zus. Ben ging erheen en bleef er wonen.
De zus van Hagan had twee dochters en na de oorlog is Ben getrouwd met de jongste
daarvan. Zij kregen twee zoons en een dochter.

Hij ontving na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis

Meer informatie

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief

Raa / Ressing - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Geallieerde vliegers ontsnapt - BHIC

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - M t/m R (geni.com)
Verzetsherdenkingskruis : O t/m R (geni.com)
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https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-c132-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=reynders
https://neerlandschverzetsmonument.nl/Raa-Ressing
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/geallieerde-vliegers-ontsnapt
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-M-t-m-R/4478880
https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis-O-t-m-R/51240

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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