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Scouts in het verzet 

Antoon Hafkamp 
 

 

 

Antoon (Ton) Theodoor Hafkamp is geboren op 9 maart 1922 in 

Nijmegen. Hij was de zoon van Antonus Wilhelmus Hendrikus 

Hafkamp en Gerardina Hubertina Hillen. Antoon had twee broers en 

een zusje. Hij kwam uit een katholiek gezien. Ze woonden voor de 

oorlog in Nijmegen.  

 

Hij was voor de oorlog, tot aan de Duitse inval, actief bij Scouting. 

Daarnaast studeerde hij voor radio-telegrafist. 

 

Nog maar 18 jaar oud besloot hij naar Engeland te ontsnappen om zich daar bij de 

geallieerden aan te sluiten. De korte route met een bootje naar Engeland was praktisch 

onmogelijk geworden. Hij besloot daarom de bijna net zo gevaarlijke route via Spanje en 

Portugal te volgen. Hij kwam tot aan de grens met België, waar hij door de grensbewaking 

werd tegengehouden en daarna door de kinderpolitie – die bemoeide zich met 

minderjarigen – naar huis werd gebracht. In juni 1942 probeerde hij het opnieuw. Hij kwam 

tot Bordeaux, waar hij door de Duitsers werd gepakt. Ton kreeg te horen dat zijn vader werd 

gegijzeld en zou worden doodgeschoten als hij niet binnen drie weken terug was. De keus 

was gemakkelijk, Ton ging naar huis. 

 

Het volgende jaar deed hij een derde poging, en nu met succes. Via het verzet was hij aan 

een vals persoonsbewijs gekomen. Volgens dit document was hij lid van de Organisation 

Todt, die zich bezig hield met de bouw van de Atlantikwall langs de kust van de Atlantische 

Oceaan en de Noordzee, waardoor hij bewegingsvrijheid had in dat hele gebied. Hij vertrok 

op 22 februari 1943 uit Nederland. Via Spanje, Portugal en Gibraltar kwam hij op 4 januari 

1944 aan in Engeland. Daar meldde hij zich bij de autoriteiten, waarna hij met twee collega’s 

naar de Verenigde Staten werd gestuurd. Daar kregen zij bij de Marine Schools in Quantico, 

Virginia, een opleiding tot marinier. Aan de oorlog deed hij niet meer mee. Als 

Engelandvaarder ontving hij het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren 

van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland 

bereikt. 

 

Na de oorlog werd hij ingezet bij de politionele acties in Indië. Voor hij vertrok was hij een 

tijdje in Nederland gelegerd. Daar viel hij voor de twee jaar oudere Aleida (Lica) Cosijn. Ton 

werd vervolgens naar Indië gezonden en in Soerabaja gelegerd. Lica veroverde een baan 

als stewardess bij de KLM en kwam zo ook naar Soerabaja. Daar trouwden zij op 13 januari 

1948. In hetzelfde jaar werd hun eerste zoon geboren, die Michiel werd genoemd. 

 

Na hun repatriëring was er dan ook niet zomaar een woning beschikbaar. Lica’s vader was 

twee maanden voor de bevrijding overleden en het jonge gezin zou voorlopig bij haar 

moeder in Oegstgeest intrekken. Daar kregen zij in 1951 hun tweede zoon, Jan-Maarten. In 

1954 was Ton commandant van marinekamp De Mok op Texel. Nadat bij de nieuwe 

marinierskazerne in Doorn een woning beschikbaar kwam, verhuisde de familie Hafkamp 
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daar naartoe. Tijdens een oefening overleed hij op 4 oktober 1955 door een ongeluk bij het 

duiken in Den Oever. 

 

Kapitein der mariniers Antoon Hafkamp werd op 7 oktober 1955 begraven. Onder het spelen 

van de dodenmars gaat het met militaire eer in langzame pas van zijn schoonouderlijk huis in 

Oegstgeest naar het Groene Kerkje waar hij werd begraven. Een vuurpeloton gaf een 

eresalvo. 

 

Meer informatie 

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief 

Antoon Theodoor Hafkamp (Nijmegen, 9 maart 1922 - locatie onbekend, 4 oktober 1955) - 

Netwerk Oorlogsbronnen 

Mariniersmuseum - #erelijstmariniers #herdenken Korps Mariniers... | Facebook 

OO mei 2016 copy 3_VOO (historischeverenigingoegstgeest.nl) 

Haackmann / Hymans van Anrooy - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

(Dapperheids)Onderscheidingen (NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie) - 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (archieven.nl)  

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-bdf6-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=hafkamp
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Antoon-Theodoor-Hafkamp/103/a8dc3b2c-4c07-4fc2-b602-c738c4e4ea11
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Antoon-Theodoor-Hafkamp/103/a8dc3b2c-4c07-4fc2-b602-c738c4e4ea11
https://www.facebook.com/Mariniersmuseum/posts/erelijstmariniers-herdenken-korps-marinierskapitein-der-mariniers-antoon-theodoo/1635358593166888/
https://historischeverenigingoegstgeest.nl/pdf-publicaties/OO_2016_mei.pdf
https://neerlandschverzetsmonument.nl/haackmann-hymans-van-anrooy
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7C%7Casc&mizk_alle=Hafkamp
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7C%7Casc&mizk_alle=Hafkamp
http://vrijheid.scouting.nl/

