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Scouts in het verzet 

Marinus Verhage 
 

 

 

Marinus Verhage is geboren op 9 oktober 1919 in Harderwijk. Hij was de zoon van Frans 

Verhage en Jacoba Johanna Merkies. Marinus had drie broers. 

 

Hij ging naar de lagere school en de Mulo in Harderwijk tot 1937 en was lid van Scouting in 

Harderwijk voor de Duitse inval. In 1938 nam hij dienst bij het regiment Genie in Utrecht. Hij 

werd in het voorjaar van 1939 overgeplaatst naar Nederweert. In februari 1940 werd hij 

Sergeant. Tijdens de Duitse inval was hij gelegerd in Schoonhoven.   

 

Op 22 juni 1942 werd hij aangesteld als hulp-commies in tijdelijke dienst in Bergeijk. Sinds 

de capitulatie was hij al van plan om Nederland te verlaten. Hij vertrok op 22 april 1942 

samen met zijn collega’s Henk Letteboer en Antoon Mink via de zuidelijke route naar 

Engeland. Via België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Curaçao, Trinidad, Verenigde Staten en 

Canada kwam hij op 17 december 1942 in Engeland. In Engeland werden de 

Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 22 

december 1942 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de 

Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Tijdens zijn verhoor verteld hij dat 

commissaris van politie Van de Wijngaart uit Harderwijk niet helemaal safe is. Hij trad direct 

na de capitulatie af als voorzitter van de Afdeling Harderwijk van de Nederlandse Padvinders 

vereniging.  

 

In Engeland aangekomen werd hij opgeleid tot geheim agent voor MI6 en het Bureau 

Inlichtingen (BI). Hij werd na zijn dropping boven Nederland actief voor de Zendgroep 

Barbara. Hij werd in de nacht van 5 op 6 november 1943 samen met de agent Jan Hendrik 

Diesfeldt (1918 – 1944), in de omgeving van Grave, boven Noord-Brabant geparachuteerd. 

Ze landden op de verkeerde plaats, net ten noorden van de Maas bij Overasselt. Ze werden 

geholpen door een boer die hun materiaal verborg. Toen een aantal collega’s van Martinus 

de volgende dag het materiaal op wilden halen, liepen ze in een Duitse hinderlaag. De boel 

was verraden. Martines had last van luchtziekte en was niet meegegaan. Hij moest 

onderduiken. Na een aantal dagen ging hij door naar Eindhoven. Hij werkte daar als 

radiotelegrafist en microfilmfotograaf voor de Zendgroep Barbara. Hij maakte microfilmfoto’s 

van documenten en berichten. Deze microfilmfoto’s werden verstopt in uitgeholde sleutels of 

lucifers en via koerierslijnen naar het BI in Londen verzonden. Tijdens de radiocontacten met 

het BI maakte hij gebruik van de codenamen; Hendrik, P. Sijmen en Strahan. In het “het 

veld” gebruikte hij de schuilnaam; Pieter de Leeuw. 

 

Na de bevrijding van Eindhoven, op 19 september 1944, werd het Bureau Inlichtingen 

gesplitst. Een deel van de staf bleef in Londen het andere deel werd, samen met het hoofd 

van het bureau, verplaatst naar Eindhoven. Door de bevrijding van Eindhoven werd de 

opdracht van Marinus Verhage beëindigd en hij meldde zich op 19 september 1944 bij het BI 

in Eindhoven. 
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Hij ontving een Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot 

ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt. Daarnaast 

ontving hij een Bronzen Leeuw voor zijn werk als fotograaf-agent inlichtingendiensten waarbij 

hij regelmatig belangrijke koerierszendingen met foto's naar Engeland wist te sturen.  

Marinus is op 6 september 1994 overleden.  

 

Meer informatie 

Marinus Verhage - Wikipedia  

Marinus Verhage (Harderwijk, 9 oktober 1919 - locatie onbekend, 6 september 1994) - 

Netwerk Oorlogsbronnen 

Marinus Verhage - PoolParty Linked Data Server (niod.nl)  

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief 

| Nationaal Archief  

Velsing / Verhoeff - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

(Dapperheids)Onderscheidingen (NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie) - 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (archieven.nl)  

Microsoft Word - KluitersDAGversie2.doc (nisa-intelligence.nl) 

 

   

 

 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_Verhage
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Marinus-Verhage/03/0004?lang=nl
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Marinus-Verhage/03/0004?lang=nl
https://data.niod.nl/WO2_biografieen/Marinus-Verhage.html
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-c2bf-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=verhage
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2526/file/NL-HaNA_2.13.71_2526_0096
https://neerlandschverzetsmonument.nl/Velsing-Verhoeff
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=verhage
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=verhage
https://www.nisa-intelligence.nl/PDF-bestanden/KluitersDAGversie2.pdf
http://vrijheid.scouting.nl/

