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Scouts in het verzet 

Ed van Leer 
 

 

 

Eduard (Ed) Alfred Frans van Leer is geboren op 22 september 1920 in Soerabaja, NOI. Hij 

was de zoon van Steven Frans Donald van Leer en Jeannette Betsy Daniels. Hij had een 

broer Frans. Het gezin was Nederlands Hervormd maar van joodse afkomst en verhuisde in 

1925 naar Nederland waar ze gingen wonen in Amsterdam.  

 

Hij was lid van Scouting tussen 1927 en 1936. Eduard ging naar de lagere school in 

Amsterdam, zat daarna twee jaar op het gymnasium en vijf jaar op de HBS. In 1937 haalde 

hij zijn diploma.  

 

Hij ging na zijn examen werken bij zijn vader, die directeur was van de behangselpapier 

fabriek Goudsmit-Hoff in Amsterdam. In 1939 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. 

Tijdens de Duitse inval was hij gelegerd bij de Grebbelinie bij 8e bereden artillerie. Na de 

demobilisatie kwam hij terug bij zijn vader in de fabriek.  

 

Hij besloot in november 1941 onder te duiken in Hilversum en Leiden door de anti joodse 

maatregelen. Ook zijn broer dook onder, waarschijnlijk in de Noordoostpolder. Op 9 april 

1942 vertrok hij via Zwitserland en Gibraltar naar Engeland. Daar kwam hij op 16 maart 1944 

aan. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst 

MI5. Hij werd daarna op 6 mei 1944 verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De 

verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.    

 

Hij kreeg het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping 

uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt. 

 

Hij trouwde op 2 juli 1946 in Amsterdam met Catharina Maria (Myra) Anna Aletta Lindeman. 

Hij overleed op 27 januari 1994 in Bilthoven en werd begraven op begraafplaats Den en 

Rust. 

 

Zijn ouders werden opgepakt wegens het verspreiden van illegale blaadjes. Zijn vader werd 

op 3 december 1944 in concentratiekamp Bergen Belsen vermoord. Zij moeder overleed op 

25 april 1945 in Tröbitz, nadat ze met de trein vanuit Bergen Belsen richting Theresienstadt 

ging omdat de geallieerden het kamp naderden.  

 

Meer informatie 

Eduard Alfred Frans van Leer (Soerabaja, 22 september 1920 - locatie onbekend, 27 januari 

1994) - Netwerk Oorlogsbronnen 

Eduard Alfred Frans van van Leer (1920 - 1994) - Genealogy (geni.com) 

Bilthoven - Begraafplaats Den en Rust - - graf 896183 (online-begraafplaatsen.nl) 

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief 

| Nationaal Archief 

Steven Frans Donald van Leer | Oorlogsgravenstichting 

Jeannette Betsy van Leer-Daniëls | Oorlogsgravenstichting 

https://oorlogsgravenstichting.nl/exact-zoeken?section%5b%5d=persons&filter%5bplace_of_death%5d=Tr%C3%B6bitz,%20Landkreis%20Finsterwalde
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Eduard-Alfred-Frans-van-Leer/103/1391bf2c-a6da-4643-bfc4-43f23d181f5b
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Eduard-Alfred-Frans-van-Leer/103/1391bf2c-a6da-4643-bfc4-43f23d181f5b
https://www.geni.com/people/Eduard-Alfred-Frans-van-van-Leer/6000000095422666278
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1077&grafid=896183&char=L
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-bfa1-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=leer
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2521/file/NL-HaNA_2.13.71_2521_0047
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/89534/steven-frans-donald-van-leer
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/89545/jeannette-betsy-van-leer-dani%C3%ABls
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Indexen (archief.amsterdam) 

Lauvenberg / Leurs - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 ‧ G t/m L (geni.com) 

(Dapperheids)Onderscheidingen (NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie) - 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (archieven.nl) 

  

  

  

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Eduard%20Alfred%20Frans%20van%20Leer%22%7D
https://neerlandschverzetsmonument.nl/lauvenberg-leurs
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-G-t-m-L/4478879
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=Leer
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=484&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mizk_alle=Leer
http://vrijheid.scouting.nl/

