Scouts in het verzet

Pieter van Swie
-

Pieter Adrianus van Swieten is geboren op 18 juni 1926 in Delft. Hij was de zoon van Willem
van Swieten en Jeanne Kalis. Pieter had een broer en een zus. Zijn vader had een cafe op
Noordweg 2 in Pijnacker en was bedrijfsleider in een kabelfabriek.

Voor de oorlog was hij actief bij Scouting. Hij ging naar de lagere school in Delft en Pijnacker
en daarna naar de HBS in Delft. Hij zat daar nog toen hij besloot naar Engeland te gaan.

Aan het begin van de oorlog was hij al actief in het verzet. Op 10 december 1941 sneed hij
met een aantal vriendjes telefoonlijnen door en een kringleider van de NSB werd door hen
‘afgedroogd’. Hij werd twee week later gearresteerd en zat drie maanden gevangen in het
hoofdbureau van politie in Rotterdam. Hij werd twee maal verhoord en plotseling vrijgelaten.
Op 10 mei 1943 kreeg hij een oproep voor het gerecht maar omdat hij ziek was ging zijn
vader. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar tuchthuis. Ondanks dat hij geelzucht had, vertrok hij uit
Nederland zonder geld en papieren.

Hij verliet Nederland als Engelandvaarder op 17 mei 1943 en kreeg onderweg van veel
mensen hulp. Via Belgié kwam hij in Frankrijk, stak hij de Pyreneen over en kwam in
Barcelona en Madrid. Uiteindelijk bereikte hij Gibraltar. Een jaar later kwam hij op 16 maart
1944 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse
veiligheidsdienst MI5. Daarna werd hij op 8 mei verhoord door de Nederlandse
veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard
gebleven. In zijn verhoorverslag stond: Een alleraardigst ventje, met stom geluk, zoals de
‘onschuldigen van geest’ dit dikwijls ontmoeten. Volkomen betrouwbaar.

Hij ontving in 1944 een Kruis van Verdienste voor voorbereiden en uitvoeren plan tot
ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Hij is overleden op 24 februari 1990.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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