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Scouts in het verzet 

Pieter Smits 
 

 

 

Pieter Smits is geboren op 4 april 1916 in Pekalogan, NOI. Hij was de zoon van Johan 

Gerard Smits en Elisabeth Catharina Gillissen. Pieter had een broer. Zijn vader overleed in 

1938.   

 

Voor de oorlog was hij waarschijnlijk scout, want als referentie heeft hij opgenomen Arie van 

Oosterlee, hoofdcommissaris van de NPV en districtscommissaris van district Arnhem. Na 

de lagere school in Nederlands Indië en Nijmegen zat hij vijf jaar op de MULO in Nijmegen 

en stopte zonder diploma. en een jaar werktuigbouwkunde op de MTS.  

 
 

In 1937 vervulde hij zijn dienstplicht en zat daarna een jaar op de machinistenschool op 

Terschelling. In 1938 kwam hij in dienst bij de Stoomvaart mij. Nederland als werd machinist.  

 

Tijdens de mobilisatie en de invasie van Duitsland deed hij dienst op de kanonneerboot 

Braga die ingezet werd bij de bewaking van de grote rivieren. Na de mobilisatie studeerde hij 

verder en was tot juni 1942 thuis. In 1941 probeerde hij al via Zweden naar Engeland te 

komen, maar kon geen schip vinden. Daarna ging hij aan de slag bij ir. Van Schaik in 

Maastricht die bezig was met het onderzoeken en opmeten van de grotten daar. Hij 

probeerde via de zuidelijke route Nederland te verlaten, maar de persoon die hem hielp 

durfde het niet aan, omdat de kans van slagen niet heel groot was. Om aan de arbeitseinsatz 

te ontkomen ging hij hierna werken bij een bouwbedrijf in Zeist. Omdat hij toch graag naar 

Engeland wilde besloot hij aan te monsteren bij de Nederlandsche Oostzeerederij in 

Rotterdam. Hij verliet Nederland op 6 juni 1943 en na aankomst in Zweden bleek het heel 

makkelijk om te deserteren. Op 2 juni 1943 kwam hij aan in Engeland. In Engeland werden 

de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en de Nederlandse 

veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.  

 

Hij ontving het verzetsherdenkingskruis. Pieter is overleden op 20 juni 1998. 

 

Meer informatie 

Pieter Smits (Pekalongan, 4 april 1916 - locatie onbekend, 20 juni 1998) - Netwerk 

Oorlogsbronnen 

Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief 

Pieter Smits - Nationaal Archief  

Pieter Smits - Nationaal Archief  

Engelandvaarders erelijst 1940-1945 ‧ S t/m Z (geni.com) 

Sloun / Snijkers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

Details Database (documentatiegroep40-45.nl) 

  

https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Pieter-Smits/09/17602
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Pieter-Smits/09/17602
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00464/140388b3-c20c-0c1d-e063-6df0900abf33?searchTerm=smits
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2525/file/NL-HaNA_2.13.71_2525_0201
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.09.06/invnr/11697/file/NL-HaNA_2.09.06_11697_0009
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-S-t-m-Z/4478881
https://neerlandschverzetsmonument.nl/sloun-snijkers
https://database.documentatiegroep40-45.nl/details2.php?ID=17602
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

