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Scouts in het verzet 

Pieter Slooves 
 

 

 

Pieter Slooves is geboren op 31 december 1920 in Amsterdam. Hij was de zoon van 

Maarten Sloovers en Christina Adriana van Breda. Pieter had een zus.  

 

In 1931 verhuisde het gezin naar Huizen (NH). Hij ging naar de lagere school in Amsterdam, 

Laren, Amsterdam en Bussum. Daarna volgde hij de handelsopleiding aan het internaat St. 

Louis in Weert. Hij haalde zijn diploma in 1938 en ging naar Duitsland om de taal te leren. Hij 

werkte op verschillende plekken in binnen en buitenland.  

 

Tussen 1930 en 1934 was hij lid van de (neutrale) padvinderij. Daarna was hij in 1937 en 

1938 lid van Zweefvliegclub Hilversum.   

  

Aan het begin van de oorlog woonde hij in Rotterdam en was als journalist sportredacteur bij 

een maandagochtendblad. Tijdens de mobilisatie kwam hij op in 1939 bij 10 R.I. in Leiden. 

Bij de invasie zat hij in Westervoort en werd krijgsgevangen gemaakt bij Wageningen. Hij 

werd gedemobiliseerd half juni 1940.  

 

Hij verliet Nederland op 3 maart 1943 via de zuidelijke route via Zwitserland. Via België, 

Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Portugal kwam hij op 16 maart 1944 aan in het Verenigd 

Koninkrijk. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse 

veiligheidsdienst MI5. Op 13 mei werd hij verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. 

De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.   

 

Hij trouwde op 25 september 1944 in Londen met Elisabeth McLoone. Na zijn scheiding in 

1963 hertrouwde hij in Engeland met Margaret Dobbs. Na de oorlog kwam hij kort terug en 

verhuisde toen naar Engeland. Daar bleef hij wonen tot 1971. 

 

Meer informatie 

| Nationaal Archief  

Pieter Slooves (Amsterdam, 31 december 1920 - locatie onbekend, datum onbekend) - 

Netwerk Oorlogsbronnen   

Sevink / Slots - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument  

Indexen (archief.amsterdam) 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.71/invnr/2525/file/NL-HaNA_2.13.71_2525_0155
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Pieter-Slooves/103/91f96c6d-6785-4ae8-83ed-448ba2d9c469
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Pieter-Slooves/103/91f96c6d-6785-4ae8-83ed-448ba2d9c469
https://neerlandschverzetsmonument.nl/sevink-slots
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/985333f0-4968-56a3-e053-b784100ade19
http://vrijheid.scouting.nl/

