Scouts in het verzet

Leendert Bijl

Leendert Bijl is geboren op 29 december 1925 in Rotterdam. Hij was de zoon
van Benjamin Bijl en Leentje van Walsum. Hij had twee broers. Zijn vader
overleed in 1933.

Hij was in Rotterdam lid van Scouting. Daarnaast was hij twee jaar lid van
atletiekvereniging Pro Patria. Hij ging 1 jaar naar de Mulo en volgde ruimt drie
jaar avondschool voor een opleiding vliegtuigtechniek. Door gebrek aan
voldoende geld moest hij zijn opleiding stoppen. Hij kreeg verschillende
baantjes.

Zegsmen 18 11d geweest van'de =
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In januari 1944 monsterde hij aan als Messroom bediende op de SS Eem. Op 1 april 1944
deserteerde hij in Stettin. Hij ging daar ongezien aan boord van een Zweeds schip. Na een dag melde
hij zich bij de kapitein, werd verhoord door de politie en ging na zijn vrijlating naar Stockholm. Daar
kwam hij op 4 april aan. Hij ging naar Engeland waar hij op 11 april 1944 werd verhoord. Tijdens zijn
verhoor gaf hij informatie over havens, waterwegen en versperringen.

Meer informatie
Leendert Bijl - Nationaal Archief

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog
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