Scouts in het verzet

Marius Bloeme
= :

Marius Hendrik Eugéne Bloemen is geboren op 13 juni 1899 in Herten (L). Hij was de zoon
van Eugene Karel Hubert Bloemen en Lucia Maria Hubertina Higly.

Hij was een scout van het eerste uur. In de Eerste Wereldoorlog hielp hij als jonge padvinder
de gewonden op de Belgische slagvelden, terwijl de kogel hen om de oren vlogen. Toen in
Wijk, Maastricht, de Katholieke Verkennersgroep St. Franciscus werd opgericht was hij de
eerste groepsleider en hopman. Sinds 1940 zette hopman Bloemen zich in als
districtscommissaris van de Katholieke Verkenners in het district Maastricht.

Hij trouwde in mei 1923 met Maria Hubertina Catherina van der Linden. Zijn eerste vrouw
overleed in december 1935. Na haar overlijden trouwde hij met haar zus Maria Hubertina
Elisabeth van der Linden. Ze kregen drie kinderen.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak toonde Bloemen opnieuw zijn ware gedaante en
bracht zijn verkennersideaal in de praktijk. Als ambtenaar van het Rijksarbeidsbureau heeft
hij velen kunnen helpen de dwangarbeid in het kader van de Arbeitseinsatz in Duitsland te
ontlopen. Hij heeft, zoals hij als verkenner beloofd had, anderen geholpen en zichzelf niet
ontzien totdat de Sicherheitsdienst hem overviel. Hij zat van 20 juni 1944 tot 18 september
1944 gevangen in Kamp Amersfoort (kampnummer 14907). Uit dit kamp is hij in 1945 half
gebroken teruggekomen.

Waarschijnlijk hebben de omstandigheden in het kamp er voor
gezorgd dat hij ernstig ziek werd. Toch wilde hij tegen alles in Hopman
en commissaris blijven. Vanaf het najaar van 1946 moest hij op bed
blijven. Juist toen de 40.000 verkenners in augustus 1947 in Moisson,
Frankrijk, de Wereld Jamboree sloten en naar huis gingen, heeft
commissaris Bloemen voor de laatste keer zijn spoorteken gezet ‘lk
ben naar huis gegaan’. Hij overleed op 20 augustus 1947 in
Maastricht.
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GEDENK INUW H.MISOFFER EN GEBED
MARIUS HENDRIK EUGENE
BLOEMEN
Echigenoot eerste huwelijk van wijlen
MARIA HUBERTINA CATHARINA
VAN DER LINDEN
Echigenoot van
MARIA HUBERTINA ELISABETH v. DER LINDEN

geboren 30 Juni 1899 te Herten
in de Heer overleden te Maastricht 20 Aug. 1947.

Het is altijd goed, zoals Vader in de hemel het doet.
Het is altijd goed, ook wanneer een dierbare van ons
beer_llgaa! in de krachi van het leven, met in zijn
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als "n ke aan zijn Schepper,
de vruchten van een arbeidzaam, christelijk leven en
de offergaven van zichzelf-vergetende vaderlands-
liefde in dienst van de naaste.

Het is goed te lijden ook, want lijden gaat voorbij,
maar geleden te hebben gaat nooit voorbij.

Als 'n dapper verk heeft cc issaris Bloemen
zijn lange lijden gedragen met z'n rustige, wee-
moedige glimlach, zo dankbaar voor alle zorgen,
waarmee zijn liefhebbende vrouw en de opoffering
van zijn jongens hem fof hef laafsie toe omringden.
De vele honderden jonge die zijn lichaam
naar de laatste rustplaats geleidden, zullen hun leider
niet vergeten in hun gebed en bij hun spel.
Commissaris Bloemen, moge de goede God, wien
bij de grofe inspectie niefs ontgaat, uw schone ziel
belonen voor alles, wat gij voor anderen hebt gedaan.

O. L. Vrouw, Sterre der Zee, bid voor ons allen,
Amen.

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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