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Scouts in het verzet 

Jan Koolhof 

 

 

 

Jan Koolhof is geboren op 10 november 1922 in Nieuwe Pekela. Hij was 

de zoon van Sirtjo Koolhof en Grietje Dijk. Zijn vader was postbode. Hij 

had een broer Folko (1918), een zus Geerte (1919) en een broertje Pieter 

(1931). Het gezin verhuisde in 1930 naar Enschede en woonde aan de 

Boekweitstraat 40.  

 

Jan werd welp bij Groep 2 van de NCVP in 

Enschede. In maart 1936 ging hij over naar de 

verkenners. Jan werd in september 1936 in De Verkenner, 

officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland 

welkom geheten als scout bij de groep.  

 

Aan het begin van de oorlog werkte hij als machinebankwerker bij Heemaf in Enschede. Op 

een gegeven moment dook hij samen met zijn broer onder in Nieuwe Pekela. Ze waren 

beiden lid van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en Jan was 

commandant van de Ordedienst. Het centrum van het verzet was de kosterij van de 

Baptistenkerk.  

 

Op donderdag 26 oktober 1944 organiseerde de plaatselijke Landwacht 

in de Pekela’s een grootscheepse razzia waarbij kerken en andere 

openbare gelegenheden werden uitgekamd op zoek naar onderduikers, 

wapens en radio’s. In de Baptistenkerk van Nieuwe Pekela ontdekten 

zij in de kelder een schuilplaats voor onderduikers. ’s Nachts verbleven 

hier Jan en Folko Koolhof. De predikant Ds. Johannes Burginus de 

Neef en zijn koster Harm van der Laan werden direct aangehouden. 

Een uitgezette wachtpost van de Landwacht in de kerk kon een paar 

uur later de terugkerende en van niets wetende Jan Koolhof ook 

arresteren. De drie arrestanten werden meegenomen naar het huis van notaris Wever, dat 

gevorderd was als Diensstelle van de Duitse Zollpolizei. 

 

Omdat de Landwacht dacht dat het een grote vangst betrof, werd naar het Scholtenhuis in 

Groningen gebeld. De volgende dag kwam een delegatie van de Sicherheitsdienst (SD) uit 

Groningen, onder leiding van de Duitse SD-er Robert Friedrich (Wilhelm) Lehnhoff. De Neef, 

Koolhof en Van der Laan werden tijdens het verhoor hardhandig aangepakt. Koolhof liet 

niets los terwijl hij wel op de hoogte was van de gehele structuur van het Pekela’s verzet. 

Van der Laan kon niets vertellen, hij wist niet eens dat de twee broers in de kerk 

ondergedoken zaten. 

 

Na overleg met Groningen kreeg Lehnhoff te horen dat hij twee arrestanten moest 

doodschieten en twee arrestanten, waaronder De Neef, moest meenemen naar Groningen. 

Nog voordat De Neef en een andere arrestant naar Groningen werden afgevoerd, werd er 

met Harm van der Laan en Jan Koolhof afgerekend. Jan werd naar de Zuidwendingerweg in 



Scouts in de oorlog 2 
 

Nieuwe Pekela gebracht en doodgeschoten. Zowel Harm als Jan mochten niet op de 

begraafplaats worden begraven. Hun lichamen werden aan de achterzijde, buiten de 

begraafplaats begraven. 

 

Na de oorlog werden zij herbegraven in een speciaal 

opgericht verzetsmonument op het erehof van de 

begraafplaats. Hier werd ook verzetsstrijder Johannes 

Dijkhuis begraven.  

 

In Nieuwe Pekela is ter 

nagedachtenis aan Harm en 

Jan ook een straat vernoemd. 

Op 14 april 2013 werden voor 

16  Pekelder verzetsstrijders, 

die hun activiteiten met de dood 

moesten bekopen, 

Stolpersteine geplaatst. Ook voor Harm en Jan werd 

een steen geplaatst.     

 

Scouting werd na de oorlog populair en Groep 2 in 

Enschede besloot om de naam van de gesneuvelde 

Vaandrig Leppink te gaan dragen. De groep heeft zijn 

graf geadopteerd en brengt regelmatig een bezoek.  

 

Meer informatie 

Jan Koolhof - Wikipedia 

Jan Koolhof | Oorlogsgravenstichting 

Nieuwe Pekela, verzetsgraf - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei 

2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG) (Groninger Archieven) - Groninger 

Archieven 

De Verkenner, september 1936 

STIWOT Forum - Toon onderwerp - Ter herinnering aan.. 

Enschede in de tweede wereldoorlog (secondworldwar.nl) 

Stolpersteine pekela main (stolpersteine-pekela.nl) 

De Voortrekker, de geschiedenis van de Scouting Vaandrig Leppink Groep 1923 – 2013 

GetSample (libris.nl) 

Stolperstein Jan Koolhoflaan 3 - Nieuwe Pekela - TracesOfWar.nl 

  

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Koolhof
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/82374/jan-koolhof
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/406/nieuwe-pekela-verzetsgraf
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miview=inv2&milang=nl&mizk_alle=verzet&micode=2183
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miview=inv2&milang=nl&mizk_alle=verzet&micode=2183
https://www.stiwotforum.nl/viewtopic.php?f=2&t=13816&start=990&sid=2fce9bf7c8ada94033aef74d7c716e97
http://www.secondworldwar.nl/enschede/stolpersteine-namenlijst-niet-joods.php
https://www.stolpersteine-pekela.nl/main.htm
https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=538da4aa-41e2-4d01-a02b-b9d715fdb275
https://www.tracesofwar.nl/sights/72744/Stolperstein-Jan-Koolhoflaan-3.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

