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Scouts in het verzet 

Truus Wijsmuller-Meijer 

 

 

  

Geertruida (Truus) Meijer is geboren in Alkmaar op 21 april 1896. Ze was 

de dochter van Jacob Meijer en Bertha Hendrika Boer. Het was een 

hervormd-liberaal gezin. Ze leerde van haar ouders om altijd als het nodig 

is op te komen voor de mensen, die het meest verdrukt zijn. Truus volgt in 

Alkmaar twee jaar de Handelsschool. In 1913 verhuist het gezin naar 

Amsterdam. Ze kreeg haar eerste baan bij een bank en leerde Johannes 

(Joop) Franciscus Wijsmuller (1894), bankier bij de Javaansche Bank, 

kennen. Ze trouwden in 1922. 

 

Truus was erg sociaal bewogen. Ze wordt bestuurslid en coördinator voor instellingen op 

neutrale grondslag. Zo is ze coördinator bij de Vereniging van Huiszorg en beheerder van 

een bewaarplaats voor kinderen van werkende vrouwen. Het werk is onbezoldigd. Ze is 

bestuurslid/directielid van sanatorium "Beatrixoord" in het Oosterpark. Ze wordt lid van 

de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.  

 

Keith Monroe, historicus van de Boy Scouts of America, schrijft na de oorlog het artikel The 

way it was, Holland’s heroic wartime scouts, dat verschijnt in Boys Life. Hierin noemt hij dat 

Truus voor de oorlog Den Mother (Akela) was.  

 

Truus was voor de oorlog actief met het Kindertransport. Tussen december 1938 en het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 organiseert ze meerdere keren 

per week reizen met kinderen tot 17 jaar vanuit Nazigebied; meestal naar Engeland, maar 

ook naar Nederland en later naar België en Frankrijk. In verschillende steden werken de 

speciaal opgerichte "Kindercomités", sociaal werkers en vrijwilligers samen om de kinderen 

in veiligheid te brengen. Het zijn vooral vrouwen die de uitvoering van reis en verblijf van de 

kinderen op zich nemen. Vanaf maart 1939 is ze als bestuurder betrokken bij 

het Amsterdamse Burgerweeshuis  waar vanaf dan Duitse vluchtelingenkinderen worden 

ondergebracht. De kinderen noemen haar 'tante Truus'. Zowel zij als haar man tonen zich 

nauw betrokken bij de kinderen. Ze komen in groepjes bij hen thuis logeren en Joop 

Wijsmuller neemt de kinderen mee op uitjes, bijvoorbeeld naar dierentuin Artis. 

 

Toen Nederland zich overgaf op 14 mei 1940 regelde ze 5 bussen en vulde die met 80 

joodse kinderen uit een kindertehuis om hen van IJmuiden naar Engeland te brengen. 

Onderweg naar IJmuiden verzamelden scouts nog eens 90 meer joden. Alle 170 bereikten 

Engeland. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht ze Joodse kinderen en volwassenen 

in veiligheid en zorgde voor gezinshereniging. Als lid van Groep 2000 hield zij zich bezig met 

het versturen van voedselpakketten naar protestantse joden in kamp Westerbork, 

concentratiekamp Bergen-Belsen en concentratiekamp Theresienstadt. Ze was waarschijnlijk 

na Raoul Wallenberg de persoon die de meeste Joden heeft gered. Samen met anderen die 

voor het vooroorlogse Kindertransport werkten, heeft ze de levens van meer dan 10.000 

Joodse kinderen, op de vlucht voor antisemitisme, gered. Ze ontving van Yad Vashem de 



Scouts in de oorlog 2 
 

onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren. Daarnaast hielp ze met het in veiligheid 

brengen van geallieerde militairen en ondersteunde ze geallieerde krijgsgevangenen.  

 

Ze werd na de oorlog lid van de gemeenteraad in Amsterdam. Ze ontving diverse 

onderscheidingen en werd voor haar maatschappelijke inzet benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau en Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Truus Wijsmuller is overleden op 30 augustus 1978 in Amsterdam.  

 

Het Gedenkteken Truus Wijsmuller-Meijer 

wordt in 1965 onthuld in het sanatorium 

Beatrixoord in het Oosterpark. In Hoek van 

Holland herinnert een beeldengroep aan de 

10.000 Joodse kinderen die van hieruit 

ontkwamen naar Engeland. Het is ontworpen 

door Frank Meisler: één van hen. Sinds 1 juli 

2020 staat in het centrum van haar geboorteplaats Alkmaar een 

standbeeld van Truus Wijsmuller.  
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Truus Wijsmuller-Meijer - Wikipedia 
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Wijsmuller Gertruida (Meijer) (yadvashem.org) 

The way it was, Holland’s heroic wartime scouts. Lelie en Klaverblad, maart 1994 

Geertruida Wijsmuller - Meijer (Truus Wijsmuller) - joodsamsterdam 

Burgerweeshuis - joodsamsterdam 
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Groep 2000 (geni.com) 

National Archives NextGen Catalog 

Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet - Noord-Hollands Archief 

  

  

https://www.geni.com/people/Geertruida-Wijsmuller-Meijer/4058898377710039615
https://nl.wikipedia.org/wiki/Truus_Wijsmuller-Meijer
https://kindertransport.org/
https://righteous.yadvashem.org/?search=wijsmuller&searchType=righteous_only&language=en&itemId=4018228&ind=0
https://www.joodsamsterdam.nl/geertruida-wijsmuller-meijer-truus-wijsmuller/
https://www.joodsamsterdam.nl/burgerweeshuis/
https://www.troop2bsa.org/keith-monroe
https://www.geni.com/projects/Groep-2000/38902
https://catalog.archives.gov/id/286720847?objectPage=2
https://noord-hollandsarchief.nl/ontdekken/tentoonstellingen/vrouweninverzet/vrouweninverzet-lijst
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

