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Scouts in het verzet 

Jan Meurs 
 

 

 

Johannes (Jan) Franciscus Marie Meurs is geboren op 6 februari 1918 in Amsterdam. Hij 

was de zoon van Adrianus Nicolas Marie Meurs en Geertruida J. Pastoor. Het gezin verhuist 

in 1926 naar Amsterdam.  

 

Jan was scout en lid van de Don Bosco groep in Utrecht. Deze katholieke groep is in 1929 

opgericht en was verbonden aan de St. Gertrudiskerk. Na de oorlog is de groep niet meer 

opgericht.  

 

Vlak voor de oorlog verhuisde hij naar Zeeland en woonde daar op verschillende plaatsen. 

Jan werkte als ambtenaar (commies). Tijdens de mobilisatie was hij ingedeeld bi het 

Veldleger, 2e regiment Huzaren.  

 

Tijdens de oorlog was Jan actief in het verzet en aan het eind van de oorlog was hij in 

Utrecht. Op 7 mei 1945 nam Jan deel aan een actie van de Binnenlandse strijdkrachten, in 

de nog steeds bezette stad Utrecht. Een groep van twaalf BS’ers (volgens sommigen: 

dertien) hadden zich verzameld bij de drogisterij De Zwijger van Wim Thies op de Willem de 

Zwijgerstraat, tevens een illegaal wapendepot van het verzet. Via de Stadhouderslaan liepen 

ze naar het Rosarium. De verhalen over wat zich op 7 mei 1945 aan de toenmalige 

Nassaulaan in de omgeving van het Rosarium heeft afgespeeld, zijn niet eensluidend. 

Volgens sommigen hadden zij de opdracht kwartier te maken in Maliebaan 15, waar de 

plaatsvervanger van Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart kantoor had gehouden. Volgens 

anderen hadden zij de opdracht Anton Mussert, leider van de NSB (Nationaal Socialistische 

Beweging) te arresteren in zijn woning aan de Nassaulaan. Volgens weer anderen hadden 

zij de opdracht Duitse soldaten en NSB’ers te ontwapenen. De groep BS’ers stuitte op Duitse 

militairen die een vrachtwagen duwden, volgens sommige verhalen beladen met gestolen 

spullen. De Duitsers openden het vuur op de BS’ers en kregen steun van andere Duitse 

militairen. De BS’ers moesten vluchten. Tien man overleden ter plekke, waaronder de scouts 

Piet Wefers Bettink en Jan Meurs. Twee verzetsstrijders wisten te ontkomen. Eén was 

onderweg al afgehaakt en had geluk. Ook oud hopman Nic Vlot was bij de actie betrokken, 

maar overleefde de schietpartij.    

 

Jan werd begraven op de Erehof 

van de R.K. Begraafplaats St. 

Barbara in Utrecht. In 1964 werd 

de begraafplaats heringericht en 

werd de Erehof verplaatst. Jan 

wordt ook herdacht op een 

monument bij het Rosarium aan 

de Prinses Marijkelaan te Utrecht. Dit monument werd op 5 mei 

1947 onthuld.  
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Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht een 

herdenkingsplaat met daarop de namen van de omgekomen 

voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon Bartmann 

(1925), Loe Berghout (1926), Guus Born (1920), Hans 

Freericks (1925), Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek (1924), 

Jan Meurs (1918), Jan Schmeink (1922), Dick van Toor 

(1918), Jo van Veenendaal (1920) en Joop Wilderbeek 

(1926). De plaat heeft een tijd gelegen op de zolder van het 

oude districtskantoor van de Katholieke Verkenners in 

Utrecht en ligt nu in het museum van regio Drie Rivieren-

Utrecht. 

 

Meer informatie 

Johannes Franciscus Marie Meurs | Oorlogsgravenstichting 

Scouting Don Boscogroep – Scouting Utrecht Museum (beeldbank.site)  

Drama bij het Rosarium (1945) | Oostkrant – Verhalen maken de buurt 

Monument voor de Binnenlandse Strijdkrachten | KIJKEN NAAR BEELDEN 

(vanberkelbeelden.pictures) 

Utrechtse leden Binnenlandse Strijdkrachten kwamen om op 7 mei 1945 - Aanzet 

(aanzetnet.nl) 

Utrecht, monument aan de Prinses Marijkelaan - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal 

Comité 4 en 5 mei 

Utrecht - RK Begraafplaats St. Barbara - - graf 672611 (online-begraafplaatsen.nl) 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/102805/johannes-franciscus-marie-meurs
https://beeldbank.site/?page_id=3070
https://www.oostkrant.com/dramarosarium/
https://vanberkelbeelden.pictures/beeldhouwers/j-r/jan-van-luijn/monument-voor-de-binnenlandse-strijdkrachten-utrecht/
https://vanberkelbeelden.pictures/beeldhouwers/j-r/jan-van-luijn/monument-voor-de-binnenlandse-strijdkrachten-utrecht/
http://aanzetnet.nl/2010/05/03/utrechtse-leden-binnenlandse-strijdkrachten-kwamen-om-op-7-mei-1945/
http://aanzetnet.nl/2010/05/03/utrechtse-leden-binnenlandse-strijdkrachten-kwamen-om-op-7-mei-1945/
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2813/utrecht-monument-aan-de-prinses-marijkelaan
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2813/utrecht-monument-aan-de-prinses-marijkelaan
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=585&grafid=672611&char=M
http://vrijheid.scouting.nl/

