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Scouts in het verzet 

Loek Locht 

 

 

 

Louis Johan (Loek, Louk) Locht is geboren op 28 januari 1926 in Oosterbeek.  

 

Hij was een vriend van Hans en Bert Kuik en net als hen lid van Scoutinggroep de Zijpse 

Trekkers. Hun clubhuis stond aan de Trompetsteeg in Arnhem. Bij Scouting leerden ze 

verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en inzet en ze behaalden er hun EHBO-diploma.  

 

Loek was, net als Hans en Bert, lid van de Rolls Royce club. De jongens waren actief met de 

verspreiding van verzetskranten, het verbergen van onderduikers en ook de evacuatie van 

burgers na september '44, 

 

Hij schrijft in november 1944, na de moord op Hans en Bert, een briefje aan hun ouders. 

Hierin schrijft hij: ‘Nog herinner ik me duidelijk de woorden van hopman tijdens de ereraad 

toen de namen van uw zoons genoemd werden. ‘Jongens, zij beiden zijn twee van die echte 

Padvinders’.  Moge het u enigszins troosten dat zij dit onafgebroken gebleven zijn. Tegen 

alle onrecht, tegen alle verdrukking in zullen de jongens van onze Troep blijven werken voor 

een meer idealer wereld.’ 

 

Hij werd op 14 november 1944 gearresteerd wegens spionage activiteiten. Hij werd 

gevangen gezet in De Wormshoef in Lunteren en Kamp Amersfoort.  

 

Scouting De Zijpse Trekkers werkte sinds 1977 nauw samen en is in 1982 formeel 

samengegaan met de Louise de Colignygroep; de nieuwe naam werd Scouting ZT de 

Coligny. In 2005 is de groep opgeheven. 

 

Louk is overleden op 24 november 2016 in Wageningen. Hij werd gecremeerd. 

 

Meer informatie 

1604 Stichting Beheer Collectie Airborne Museum (Gelders Archief) - Gelders Archief 

Groep Rolls Royce (geni.com) 

Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument  

Louk Locht ✝ 24-11-2016 overlijdensbericht en condoleances - Mensenlinq.nl 

Archieven.nl - 73a Lingen - Loos (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies) 

 
 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=1604&milang=nl&mizk_alle=Loek%20Locht&miview=inv2
https://www.geni.com/projects/Groep-Rolls-Royce/41120
https://neerlandschverzetsmonument.nl/database
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/louk-locht-7025925/
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250m&minr=3874953&miview=inv2
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250m&minr=3874953&miview=inv2
http://vrijheid.scouting.nl/

