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Scouts in het verzet 

Lein Schuman 

 

 

 

Lein Schuman is geboren op 14 april 1904 in Koudekerke. Hij was de 

zoon van onderwijzer Lein Schuman en Maria de Rijke. Lein werkte bij 

de gemeentesecretarieën van Zevenhuizen en Zoeterwoude. 

 

In 1923 woonde hij in Tienhoven en werd secretaris van het 

hoofdbestuur van de Christelijke Padvinders Organisatie (CPO). Gijsbert 

ter Horst was toen voorzitter en Arnold Willem 

Schmal was penningmeester. Hij was betrokken bij 

de opheffing van de CPO in 1928 en woonde toen 

in Hillegom, waar hij in 1926 was benoemd tot 

ambtenaar ter secretarie. Hij trouwde daar op 27 

juni 1927 met Geertruida Johanna van Vliet.   

 

In september 1936 werd Lein burgemeester van de gemeenten Lopik, Jaarsveld en Willige 

Langerak. In 1943 gingen die laatste twee gemeenten op in de gemeente Lopik.  

 

Na de Duitse inval werkte Lein aanvankelijk gewoon door. Hij was niet heldhaftig, maar hij 

stelde zichzelf wel vragen, zoals veel bestuurders in die dagen: hoelang kon je op je post 

blijven zonder dat het collaboreren werd? Op 31 januari 1944 vond er een gefingeerde 

overval op het gemeentehuis van Lopik plaats: een groepje gewapende mannen maakte de 

ambtenaren een stapel persoonsbewijzen afhandig. De uiteindelijke buit van de overvallers 

bestond uit distributiekaarten, persoonsbewijzen en het bevolkingsregister. Zonder 

bevolkingsregister konden de bezetters de identiteit lastig vaststellen waardoor het 

eenvoudiger was gebruik te maken van een (vals) legitimatiebewijs. De gestolen 

distributiekaarten werden gebruikt om eten te kunnen kopen voor ondergedoken personen, 

die officieel niet gehuisvest werden in Lopik. De burgemeester was op de hoogte, speelde 

mee en was dus medeplichtig. Toen er bericht kwam dat de Duitsers later in het jaar rond 

september/oktober een razzia zouden houden, waarbij hij ook zou worden gepakt, moest hij 

halsoverkop onderduiken. Hij vluchtte midden in de nacht. 

 

De rest van het gezin moest de burgemeesterswoning verlaten en verbleef de rest van de 

oorlog op verschillende adressen. Hun huis werd gebruikt voor de inkwartiering van twintig 

Wit-Russische soldaten. De kinderen kregen schuilnamen en hun moeder was bang dat via 

hen de bezetter mogelijk achter het adres van Lein zou komen. Zijn twee oudste zoons Bram 

en Lein kwamen terecht in een boerderij met twee échte onderduikers, jongemannen van 

een jaar of twintig die aan de Arbeitseinsatz wilden ontkomen. Lein heeft op vier 

verschillende adressen ondergedoken gezeten. Het gemeentebestuur wist waar hij was en 

zijn vrouw was ook op de hoogte. Zij reed soms ’s nachts op de fiets naar hem toe. Eén keer 

is hij stiekem het gezin komen opzoeken, met Kerstmis.  

 

Op 28 april 1945 werd NSB-er Arie de Graaff benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij 

werd na de Duitse overgave, op 7 mei 1945 gearresteerd en kwam terecht in kamp Vught. In 
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1948 werd hij berecht en schuldig bevonden aan het arresteren of doen arresteren van vier 

verzetsmensen, zijn nationaal-socialistische overtuiging en het hulp verlenen aan de vijand.  

 

Eén dag na de officiële bevrijding werd Lein door zijn familie van zijn laatste onderduikadres 

opgehaald. Het gezin werd na ruim acht maanden herenigd. Later die dag was er een intocht 

voor de teruggekeerde burgemeester in Lopik. Zoon Nicolaas (Niek) Abraham (1936), vertelt 

later in een interview: ,Toen we na de bevrijding in ons huis terugkeerden, was het vies en 

uitgewoond. In de tuin lagen hulzen van kogels. Ik had een zware longontsteking, maar mijn 

broertje Keesje was er nog slechter aan toe”. Zijn broertje was zwaar ondervoed en stierf in 

augustus 1945 aan difterie. 

 

In mei 1969 ging Lein in Lopik met pensioen. In augustus 1969 was hij nog bijna drie 

maanden waarnemend burgemeester van Houten.  

 

Lein Schuman overleed op 1 maart 1987 in Gouda op 82-jarige leeftijd.  
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