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Vrijheid in herdenken
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Andréas (André) Johannes Gerardus Hermans is geboren op 6 juli 1918 te
Hout-Blerick. Hij is een zoon van Gerardus Hubertus Hermans en Joanna
Wilhelmina Hubertina Peters. André was de oudste zoon in een gezin met
tien kinderen. Sjaak Hermans was zijn broertje. In zijn vrije tijd had hij
gestudeerd om leraar aan een ambachtsschool (nu LTS) te kunnen worden

Hij was hoofdleider van de Jonge Wacht. De Jonge Wacht was één van de
jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet
aangesloten blj de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners.
Benoemd tot leraar aan de Ambachtsschool te Kerkrade. Hij was een actieve, karaktervolle
en betrokken jongeman.

Hij was evenals een jongere broer, bij het verzet in
Hout-Blerick betrokken en was lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten. De bevrijding, in december 1944, had
het ideaal om leraar te worden nabij gebracht. Hij had
in april 1945 de benoeming tot leraar aan de
ambachtsschool in Kerkrade net op zak. Hij was op 16
april 1945 als ordonnans onderweg in Venlo toen hij
door een noodlottig motorongeluk is omgekomen. Hij is
begraven op de R.K. Begraafplaats St Joseph te Hout-
Blerick. Zijn broertje Sjaak kwam een paar week later op 6 mei 1945 om door een
granaatontploffing.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevenden van Jong Nederland,
de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld
ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en omgekomen
Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht en van SRR
Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het
eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd
verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan
hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van
de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht
velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de
ontbrekende gegevens over hun levensloop. Bij het
monument werd een informatiepaneel met informatie
geplaatst.

Meer informatie

Andréas Johannes Gerardus Hermans | Oorlogsgravenstichting

Andreas Johannes Gerardus Hermans (1918-1945) » Bidprentjes Van den Berg - 58.359
prentjes, 100% in gescand (enkele dubbelzijdig). » Genealogie Online



https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/61951/andreas-johannes-gerardus-hermans
https://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/I83688.php
https://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/I83688.php

Historie Venlo - Dodenboek > AJG Hermans
Haelen, verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei
Monument (de-spar.nl)
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ANDREAS JOHANNES GERARDUS

HERMANS

Lid van de H. Familie.

Lid van de N.B.S. Hout-Blerick.

Hoofdleider van de Jonge Wacht.

Benoemd als Leeraar aan de Ambachtsschool te
Kerkrade.

Aan mijn vriend André.

Uitbundig was je steeds en vol van idealen

Goed vriend, goed vaderlander, man van den dsad
‘We mochten je-allen graag, want jij bad fets te geven
En pu...dit doodsbericht . .. gevallen op de straat

Jij kende 't harde leed. want ook jij had moeten dulken
In dagen ber en bang. toen in ons dierbaar land
De ..Griine Polizei" de maanen op bleef jagen

Als schad’lijk wild. Gevaar er dreigde aller kant

Maar jij. jij keerde weer te midden van ons'allen
‘t Leven wachtte nog, belonfde rijke glacd

Je werkte hard. Nog zie ik je vuisten ballen.
#O. kerel. let ecns op. [ij weet niet hoe 't moet”

De menschen bakenen af 't lachend, wachtend leven
't Wordt ‘t goeds, iets groots, een echte levensdaad.”
De doodenengel kwam. Jij zag bem nog niet zweven
Hij wachtte reeds op jou en spreidde 't doodsgewaad.
De lente bloeide rijk als nooit een jaar te voren
De vrede was in zicht; wij kregen nieuwen moed
Toen kwam voor jou de dood .. .1k mocht

‘t laat pas hooren
En jij gaf toen jouw hart . . . wat God beschikt, is goed
Maak Heer het offer toch. van dit nog jonge leven
Dat hij gewillig gaf. weer in Uw Vaderband
Tot troost en steun van die bier achterbleven
Geef vrede, Heer, geef vrede aan Nederland.

Ant. van Aerts Koster Hout-Blerick

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1520/haelen-verzetsmonument
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