Scouts in het verzet

-

Augustinus (Guus) Josephus Captijn is geboren op 10 oktober 1919

in Haarlem. Guus was de zevende van een goed katholiek gezin van
tien, geboren. Zijn vader had een schildersbedrijf, zijn moeder was
huisvrouw. Een gelukkig gezin dat in 1934 zwaar werd getroffen doordat
vader Captijn dodelijk verongelukte. Guus trad (net als enkele van zijn
broers) in zijn vaders voetsporen.

Guus was een ondernemende jongen. Hij was lid van de katholieke St.
Christoforusgroep in Haarlem.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland
binnen. Om hun oorlogsmachine gaande te houden,
verplichtten de Duitsers mannen tussen de 17 en 40
jaar tot dwangarbeid via de Arbeitseinsatz. Om dit te
voorkomen dook hij onder. Na een aantal maanden
in Bennekom kwam hij een tijdje terug te zijn
geweest in zijn geboorte- en woonplaats Haarlem.
Daarna dook hij onder bij de weduwe Roosen in het
Noord Limburgse Helden-Panningen. Hier was voor
Guus een ondergrondse schuilplaats gemaakt. Hij
werkte mee op de boerderij. Waarschijnlijk door verraad is het onderduikadres aan de
Duitsers bekend geworden. Op 24 augustus 1944, tijdens het rogge maaien, omsingelden de
Duitsers de boerderij. Guus en zoon Hein Roosen werden gearresteerd.

In ruil voor twee nieuwe fietsen kwam Hein vrij. Guus werd
overgebracht naar het Venlose politiebureau om kort daarna naar
Kamp Vught te worden overgebracht. Daar werd hem gevraagd of
hij voor de SS wilde tekenen. Dan zou zijn gevangenschap
worden beéindigd. Maar dat vertikte Guus. Zo was hij niet groot
gebracht. Op 26 augustus werd Guus naar Kamp Amersfoort
gebracht. Hij had hier kampnummer 6417. Begin september gaat
hij naar het concentratiekamp Neuengamme. Hij kwam terecht in
een satellietkamp van Neuengamme, een werkkamp in Husum,
ten noordwesten van Hamburg. Daar moesten mensen zware
dwangarbeid verrichten en voor het overige was er veel slaag en
weinig eten. Voor veel gevangenen betekende dat zware werk in
~ combinatie met de slechte verzorging de dood. Guus Captijn was
é€én van hen. Al snel liep hij een beenwond op, die ging
ontsteken. Hij kwam met een bloedvergiftiging op de ziekenzaal,
maar de medische verzorging was al even ondermaats als de
voedselvoorziening. Op 27 november 1944 stierf Guus Captijn.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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