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Vrijheid in herdenken

Jan van der Laarse wordt geboren op 21 mei 1918 te Aalsmeer. Hij was
de zoon van Jan van der Laarse en Hasina Wilhelmina Maarse. Hij had
een zusje Annie (1920) en Greta (1924). Hun vader overleed al voor de
oorlog.

Op 11 oktober 1931 wordt hij geinstalleerd als landscout bij de "Die
Tweede Haarlem" in Haarlem. Jan trad in de troep nooit op de
voorgrond. Hij was echter één van de trouwste leden, waarop hij de bak
(patrouille) altijd steunde. Hier ontwikkelde hij zijn karakter in de echte
padvindersgeest en zijn gehele latere leven ademde deze geest. Twee
jaar later, op 12 februari 1933, stapte hij over naar de zeeverkenners. De Aalsmeerse
zeeverkenners maakten deel uit van " Die Tweede Haarlem" en hadden in Aalsmeer nog
geen stam. De enkele roverscouts uit Aalsmeer maakten deel uit van de Haarlemse stam en
zo vertrok Jan met een paar vrienden elke zaterdag de 17 km lange weg per fiets naar
Haarlem en ontbrak nooit, zelfs niet in de zwaarste winter. Hij werd geinstalleerd als
roverscout (loods) op 13 oktober 1936. In de stam was hij ook weer één van de stille
getrouwen.

De oorlog greep hem zwaar aan. Hij bleef onveranderlijk aan zijn ideaal. Hij werkte op
kantoor bij de gemeente maar week ook daar nooit voor zijn N.S.B. superieuren. Toen in
1941 Scouting verboden werd door de Duitsers, werd de gehele inventaris van de troep in
beslag genomen. Een van de boten van de troep was door de politie bij de steiger van de
gemeentewerken gebracht. Jan wilde in actie komen en toen hij de kans kreeg ging hij met
een van de boten ervandoor, liet hem zinken op de plas en onder een rietzudde verdwijnen.
Nadat de leidster van de padvindsters een ultimatum gekregen had en gedreigd was met
gijzeling, werd de boot weer terug gebracht. Het schijnt, dat men toen toch een sterke
verdenking tegen Jan had, men kon hem niets maken.

Later heeft men hem betrapt op het maken van een lijst van zogenaamde "moffenmeiden”,
die in het gehele dorp aangeplakt was. Dit was een van de eerste daden van openlijk verzet
in Aalsmeer. Na drie weken aan de Weteringschans in Amsterdam vast gezeten te hebben,
is hij weer vrijgelaten. Bij deze gelegenheid heeft hij zijn vrienden nooit verraden.

Lang hebben de burgemeester en zijn handlangers geprobeerd hem dwars te zitten.
Tenslotte kwam de gelegenheid. In het voorjaar van 1944 hield de SS- divisie (Herman
Goring) oefeningen in Aalsmeer. Toevallig werd een machinegeweer op het terrein van Jan
zijn woning (Uiterweg 1) opgesteld en keek een der soldaten naar binnen. Toen hij een
Amerikaans vlaggetje zag, een souvenir van de Wereld Jamboree 1937, ontstak hij in

Van der Laarse werd tijdens een razzia door de woede. Jan werd op 6 april
Duitse Waffen SS gearresteerd op /rond van in zijn ka-
mer aangetroffen voorwerpen en afbeeldingen, uitdrukking 1944 gearreSteerd en
gevende van zijn vaderlandslievendheid en koningsgezind- weggevoerd naar de
heid, . :
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Weteringschans. Van hier ging hij op 15 mei naar Kamp Vught. Hij
kreeg nummer 10228. Hij werd onder andere tewerkgesteld in het
buitencommando Arnhem en Venlo. Op 5 september 1944 ging hij op
transport naar Duitsland en kwam terecht in concentratiekamp
Sachsenhausen. Op 16 oktober 1944 werd hij getransporteerd van
Sachsenhausen naar concentratiekamp Neuengamme. Daar overleed
hij op 13 december 1944.

Jan ligt begraven op het Nederlands Ereveld in Osnabrick Duitsland.

Later is bij de Willem-Barendszgroep vlet 277 ter nagedachtenis naar
hem vernoemt . Na de oorlog werd een In Memoriam geschreven:

Jan van Laarse, loods van de Willem Barendszgroep

Ik gedenk je bij de vele feestelijke gebeurtenissen in onze groep in deze maanden.
Jij, de rustige kameraad in ons vooroorlogse ploegje,

Jij, de medezwerver over de Hollandse plassen,

Jif met je standvastige wil tot verzet tegen de onderdrukker,

Jif met je onwrikbaar geloof in de overwinning van het Goddelijk recht.

Ik dank je voor je vele werk voor onze zeeverkenners.
Ik dank je voor de handdruk en je rustige oogopslag,
toen we voorgoed afscheid namen.

We zullen ook jouw werk weer opbouwen.
Mantelmeeuw

Vught, 24 mei 1944
Aalsmeer, okt. 1949

Na de oorlog wordt in Haarlem de Broederschap van Oud-
Padvinders, Kring Haarlem opgericht. In de oprichtings-
vergadering op 24 november 1945 worden de scouts
herdacht die door oorlogsgeweld of door oorlogsomstandig-
heden hun leven gaven. Het zijn Hopman Jan Boes, Jaap
Vroom, Jan van der Laarse, Herman de Vries, Wouter Kuyck
en Johan van der Hulst.

De naam van Jan van der Laarse staat, samen met andere
Aalsmeerse oorlogsslachtoffers, op de gevel van het raadhuis
van Aalsmeer.

Meer informatie

Jan van der Laarse (oorlogsgravenstichting.nl)

Jan van der Laarse | Erelijst van Gevallenen 1940-1945

Vriendenkring Neuengamme

Overlijden Jan van der Laarse op 13 december 1944 te Meppen (Duitsland) » Open
Archieven

Search for documents in the Arolsen Archives

Jan van der Laarse (Aalsmeer, 21 mei 1918 - Kdo. Meppen-Versen, Neuengamme, 13
december 1944) - Netwerk Oorlogsbronnen
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https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/87105/jan-van-der-laarse
https://www.erelijst.nl/jan-van-der-laarse
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/402884/jan-van-der-laarse
https://www.openarch.nl/nha:f702adfa-5ae9-4d65-b9e8-49ac2ff69d7c/nl
https://www.openarch.nl/nha:f702adfa-5ae9-4d65-b9e8-49ac2ff69d7c/nl
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/379135
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/a4577a3f-3b12-4596-9c8f-e6e1af5568c4
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/a4577a3f-3b12-4596-9c8f-e6e1af5568c4

Aalsmeer, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei

Brief december 1945 Broederschap oud padvinders Kring Haarlem, archief Scoutingregio
Haarlem.

Elf Namen: Jan van der Laarse (1918-1944) - AALSMEERVANDAAG
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https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/3264/aalsmeer-oorlogsmonument
https://aalsmeervandaag.nl/mensen/elf-namen-jan-van-der-laarse-1918-1944

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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