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Scouts in het verzet 

Charley Tijdgat 
 

 

 

Charles (Charley) Johannes Tijdgat is geboren op 3 januari 1904 te Groningen. Charles is in 

1929 getrouwd met Sjoukje Hollander. Hij was marconist van beroep. 

 

In 1918 wordt hij verkenner bij de groene troep, groep 4 de Voermangroep, een jaar na 

de oprichting. Paul Voerman was hopman bij deze groep en Wolter Wolters werd 

oubaas. Later wordt ook Charley Oubaas bij de groep. In 1939, als het Nederlandse leger 

mobiliseert, wordt groepsleider en hopman Geert Tekelenburg opgeroepen in militaire dienst. 

Oûbaas Tijdgat wordt de nieuwe groepsleider.  

 

In de oorlog werd hij actief in het verzet. In de zomer van 1942 was de Ordedienst begonnen 

met het opbouwen van een landelijk radionet. Tijdgat was hoofdcommandant voor de 

noordelijke provincies. Rond Charles wordt eind 1942 de Zendgroep Tijdgat gevormd, een 

verzetsgroep te Groningen. Vanaf begin 1943 werd er berichten uitgewisseld met Londen en 

vanaf mei 1943 werd het radionet ook gebruikt door de Raad van Verzet. Er werd vanaf 

diverse plekken gezonden. Hij komt ook in contact met verzetsgroep Zwaantje, rond de  

Delfzijlster huisarts Allard Oosterhuis. Oosterhuis bezit een rederij en zijn kustvaarders varen 

op Stockholm in het neutrale Zweden.  Met deze verbindingslijn (ook wel “De Zweedse Weg” 

genoemd) werden behalve mensen ook spionagerapporten en andere documenten van en 

naar Engeland verzonden. Charles helpt met het opzetten van een radioverbinding met 

Engeland.  

 

Mogelijk door verraad wordt de groep het Zwaantje opgerold en worden de leden opgepakt. 

Ook Tijdgat wordt op 3 september 1943 gearresteerd. Hij komt terecht in het Oranjehotel in 

Scheveningen. Op 20 juni 1944 werden 49 leden van de groep Zwaantje, op vier na, ter 

dood veroordeeld. De OD-ers Van Schendel (‘Ton’) en Tijdgat (‘Fred’) werden in Utrecht op 

28 juni 1944 berecht: ook zij kregen de doodstraf. Op 28 juli 1944 werden zij met nog meer 

veroordeelden achtereenvolgens overgebracht naar de militaire gevangenis in Anrath bij 

Krefeld, naar Lüttringhausen en naar Hameln. De telegrafisten hadden daarbij één voordeel: 

met morseseinen via de waterleiding konden ze met elkaar in contact blijven en informatie 

uitwisselen. Dankzij de komst van de geallieerden zijn de leden van verzetsgroep Zwaantje 

en de OD gelukkig niet terechtgesteld. Zij kwamen als ”Auswechselmaterial” weer in 

Nederland terug.   

 

Charles ontving na de oorlog het Kruis van Verdienste met als reden: onderhield als chef-

marconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Londen.  

 

Charles is overleden op 16 januari 1992.   

 

Meer informatie 

Eemsdelta.indd (wordpress.com) 

1907-1941 Er is een traditie in De Groene Groep | Scoutinggroep De Voerman 

Zendgroep Tijdgat - Netwerk Oorlogsbronnen 

https://emmywwh.files.wordpress.com/2017/05/1705-zwaantje.pdf
https://devoerman.nl/geschiedenis/1907-1941-er-is-een-traditie-in-de-groene-groep/
https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Zendgroep%20Tijdgat
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Onderscheiding C.J. Tijdgat op 11 september 1952 » Open Archieven 

Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog 

Tietema / Tyssen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

Charles Johannes TIJDGAT (1904-) » Groningen Ancestry » Genealogie Online 

Huwelijk Charles Johannes Tijdgat & Sjoukje Hollander & Hinderkien Broekmans & Paul 

Hollander & Charles Johannes Tijdgat & Catharina Diepenheim op 11 juli 1929 te Groningen 

» Open Archieven 

Lüttringhausen - Wikipedia 

Voormalige Gevangenis Hameln - Hameln - TracesOfWar.nl 

Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. (NIOD 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.openarch.nl/nim:cbc466c0-888e-a9fa-9c27-86349e267454/nl
http://onderscheidingen.nl/decorandi/wo2/dec_t04.html
https://neerlandschverzetsmonument.nl/tietema-tyssen
https://www.genealogieonline.nl/groningen-ancestry/I4277.php
https://www.openarch.nl/gra:c1f97bcd-db57-ee42-6c8b-600a2ce24777
https://www.openarch.nl/gra:c1f97bcd-db57-ee42-6c8b-600a2ce24777
https://www.openarch.nl/gra:c1f97bcd-db57-ee42-6c8b-600a2ce24777
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCttringhausen
https://www.tracesofwar.nl/sights/108010/Voormalige-Gevangenis-Hameln.htm
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=298&amp;miaet=1&amp;micode=250m&amp;minr=1030311&amp;miview=inv2
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&amp;mizig=210&amp;miadt=298&amp;miaet=1&amp;micode=250m&amp;minr=1030311&amp;miview=inv2
http://vrijheid.scouting.nl/

