Scouts in het verzet

Eduard Koekkoe
-~

Eduard (Cook) Koekkoek is geboren op 8 april 1917 in Den Haag. Hij was zoon van Louis
Koekkoek en Esther Raap en had een oudere broer Alfred en jonger zusje Mariette. De
familie was Joods.

Jhr. Ocker Repelaer richt in 1925 in Den Haag een padvindersgroep op onder de naam
W.I.K. (Willen is Kunnen). De groep krijgt nummer 26. Uit deze groep ontstonden meerdere
W.I.K. padvindersgroepen in Den Haag en omstreken tussen 1925 en 1938. Eduard werd in
1938 baas bij de Rolandstam van groep 26, WIK. In het najaar van 1940 werd hij vaandrig
(scoutsleiding) bij groep 25 in Den Haag. Hij woonde aan de van Rijnlandtstraat en was in
het dagelijks leven telefoonmonteur bij de PTT.

In de oorlog was hij actief in het verzet en ontving het Verzetsherdenkingskruis. Zijn vader
overleed op 4 december 1940. De rest van de familie overleefde de oorlog.

Eduard werkte na de oorlog als leraar elektrotechniek op een Amsterdamse
ambachtsschool. Hij was een fanatiek zionist en woonde in 1946 het zionistische congres in
Bazel bij. Hij had plannen naar Israél te emigreren, maar zijn zionistische ideeén
veranderden in de loop van de tijd in zijn dromen over Australié. Hij leerde Greet Speelman-
Brandeis kennen die als leidster werkte in het Joodse weeshuis aan de Amstel in
Amsterdam. Ze woonde daar met haar zoon Flip. Greet had concentratiekamp Auschwitz
overleefd en haar zoon had de oorlog als onderduiker meegemaakt. Ze trouwden in 1948
met het plan naar Australié te emigreren. Maar in 1952 scheidden ze en emigreerde Eduard
alleen.

Eduard overleed op 92 jarige leeftijd op 1 augustus 2009 in Melbourne, Victoria, Australié.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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