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Scouts in het verzet 

Jan van Hulst 
 

 

  

Jan van Hulst is geboren op 18 december 1903 in Nijmegen. Hij woonde aan 

de Rodenburglaan 25 in Amstelveen. Hij is in 1928 getrouwd met Pauline 

(Paula) Horowitz (geboren in Antwerpen in 1900) en had drie dochters. Jan 

was adjunct-directeur openbare werken in Amstelveen.  

 

In 1923 deed hij mee met de eerste Gilwellcursus in Ommen. In 1939 was hij 

assistent districtscommissaris voor de Oud Padvinders Vereniging in district 

Amsterdam. Willem Roest van Limburg is daar dan distritscommissaris, 

Herman Maillette de Buy Wenniger assistent districtscommissaris en Wolter Johan (Peep) 

Bijleveld assistent districtscommissaris Voortrekkers. 

 

In de oorlog heeft hij met succes ‘bewezen’ dat zijn joodse vrouw helemaal niet joods was. 

Op 15 juli 1943 werd van Hulst's poging om zijn vrouw te 'ontjoden' met succes bekroond en 

vanaf die dag nam hij soortgelijke tactieken aan om andere Joden te helpen. Vanaf juli 1943, 

tot kort voor het einde van de oorlog, hebben Jan en Paula van Hulst veel joden in hun huis 

opgevangen. Op vielen Duitsers binnen in hun huis. Alleen de twee oudste dochters van Van 

Hulst waren thuis. De Duitsers en hun Nederlandse collaborateur vonden de drie joden die 

veilig verborgen zaten achter een dubbele muur op zolder niet. Later die avond smokkelden 

Jan en enkele andere ondergrondse medewerkers de drie doodsbange Joden het huis uit en 

brachten ze naar een veiliger onderduikadres. De Duitsers namen wraak door de 

schildpadden van Myriam en haar zusje Hannah te koken om schildpaddensoep te maken. 

Diezelfde dag dook de hele familie onder.   

 

Zijn vrouw haalde het einde van de oorlog niet; ze overleed in februari 1945 aan een ziekte. 

 

Dochter Alexandra Terlouw-van Hulst (1935-2017) beschreef de activiteiten van haar vader 

Jan in het boek De man van Tsinegolde, dat deels gebaseerd is op haar eigen ervaringen. 

 

Jan is overleden op 1 augustus 1975 in Amersfoort. Op 29 september 1997 erkende Yad 

Vashem Jan van Hulst als Rechtvaardige onder de Volkeren. 

 

Meer informatie 

Werkgroep Historisch | Stadsdorp Elsrijk 

'De Duitsers zetten een pistool tegen mijn hoofd' | Het Parool 

Hulst van Jan (yadvashem.org) 

Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, 

jrg 25, 1939, no 1, 1939 » 1939-01 - Pag. 24 | Delpher 

bol.com | De man van Tsinegolde, Alexandra Terlouw-van Hulst | 
9789491567209 | Boeken 
Jan van Hulst (1903-1975) » Stamboom Van Hulst » Genealogie 
Online 
Gilwelltraining - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org) 

http://www.stadsdorpelsrijk.nl/welkom-bij-stadsdorp-elsrijk/de-clubs/werkgroep-historisch/
https://www.parool.nl/nieuws/de-duitsers-zetten-een-pistool-tegen-mijn-hoofd~bb182635/
https://righteous.yadvashem.org/?search=Hulst&searchType=righteous_only&language=en&itemId=4015334&ind=4
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002337001:00024&query=weest+paraat+1939&coll=dts
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002337001:00024&query=weest+paraat+1939&coll=dts
https://www.bol.com/nl/f/de-man-van-tsinegolde/9200000009984303/
https://www.bol.com/nl/f/de-man-van-tsinegolde/9200000009984303/
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-hulst/I5583.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-hulst/I5583.php
https://nl.scoutwiki.org/Gilwelltraining
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

