Scouts in het verzet

Roland van Dijk werd geboren op 15 juli 1911 in Lekkerkerk. Hij was de
zoon van Jacob van Dijk en Magdalena Maria Sophia Rolina van der
Minne.

In zijn jeugd was hij lid van de Hertog van Beijerengroep in Goes. Deze
groep werd omstreeks 1925 opgericht. Verschillende verzetsstrijders in
Zeeland waren lid van deze Scoutinggroep: Piet Quant, Daan
Kloosterman, Jaap Rus, Philippus Wessels, Henri Scheffer, Wim
Quakkelaar en Roland van Dijk.

Van Dijk was directeur van een bouwmaterialenbedrijf. Voor de oorlog was hij
opsporingsofficier bij de Genie. Hij streed in mei 1940 mee met de mariniers bij de slag om
de Maasbruggen. Hij ging het verzet in omdat hij dat zag als zijn plicht. Hij werd commandant
van de Goese illegale radiogroep en tevens code-officier. Hij was lid van de algemene groep
van De Roo. Deze zender was door geallieerden op Zuid-Beveland gedropt en door een
boer naar Goes gebracht. De geheime Goese zender stond bij huisarts Dikkenberg.

Zijn dienstwapen hield hij de hele oorlog bij zich, geladen
met 5 kogels, 4 voor de Duitsers en een voor zich zelf,
want “ik wist te veel”.

Roland van Dijk
Na de oorlog trouwde hij met Willemien (Mien) M. den
Herder. Hij ontving het Oorlogsherinneringskruis (met gesp
Mei 1940), het Mobilisatie/Oorlogskruis en het
Verzetsherdenkingskruis.

Mien van Dijk - den Herder

Roland is overleden in Goes op 7 december 1985. Hij werd gecremeerd. Een
herinneringssteen ligt op de begraafplaats in Goes.

In de jaren "90 ging de Scoutinggroep samen met de meisjesgroep Gosaha.

Meer informatie

Breekbare helden Het Verzet in Zeeland 1940-44 Carla Rus

Geschiedenis van de groep

Goes - Begraafplaats - Roland-van-Dijk - graf 267593 (online-begraafplaatsen.nl)
Verzetsherdenkingskruis (geni.com)

Roland van Dijk (1911 - 1985) - Genealogy
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https://www.hvbgos.nl/informatie/geschiedenis-van-de-groep
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/267593/469584/Roland-van-Dijk
https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis/47878
https://www.geni.com/people/Roland-van-Dijk/6000000178990172824

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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