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Scouts in het verzet 

Wessel te Gussinklo   

 
 
 
Wessel te Gussinklo werd geboren op 19 februari 1903 te Utrecht. Hij was de zoon van 
Wessel te Gussinklo en B. Lindenhovius Klazina. Hij trouwde op 6 september 1934 in 
Utrecht met Gerardina Johanna Christina Exel. Wessel was zilverhandelaar en 
horlogemaker. Hij woonde met zijn vrouw in de Buys Ballotstraat in Utrecht. In 1941 werd 
hun zoon Wessel jr, geboren.  
 
Wessel was (oud) scout van de 3e Utrechtsche groep.  
 
Het gezin kreeg in de zomer van 1943 onderduikers in huis. Daartoe behoorde de door de 
Duitsers gezochte Friese verzetsstrijder Lubbert Romkes, een man die landverraders zou 
hebben geëxecuteerd.  
 
Op 7 oktober 1944 hield de Duitse Sicherheitsdienst weer een razzia in Utrecht, onder 
andere in de Buys Ballotstraat. Wessel sr., die aan eerdere razzia's was ontkomen, 
negeerde de door buren geboden vluchtopties en ensceneerde een tableau vivant: de 
onderduiker zorgelijk naast het bed van zijn voor die gelegenheid zeer zieke vrouw. Bij de 
uitvoering door een keurkorps van Duitse Luchtlandingstroepen werd Wessel aangeschoten 
toen hij door de tuin probeerde weg te sluipen, en daarna op staande voet geëxecuteerd. 
Zijn lichaam bleef 24 uur als afschrikwekkend voorbeeld in de Willem Barendzstraat voor 
nummer 34 liggen.  
 
Wessel is 41 jaar geworden. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke 
begraafplaats Soestbergen te Utrecht. 
 
Meer informatie 
Wessel te Gussinklo (oorlogsgravenstichting.nl)  
Pinterest 
Wessel te Gussinklo | Erelijst van Gevallenen 1940-1945 
De Roep 1984 
Wessel te Gussinklo - Wikipedia  
 

 
 
  

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/55729/wessel-te-gussinklo
https://nl.pinterest.com/pin/387098530464308945/feedback/?invite_code=c490e9262b3547bfbd5f1f726f05f798&sender_id=433119826571977928
https://www.erelijst.nl/wessel-te-gussinklo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wessel_te_Gussinklo
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 
alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

