Scouts in het verzet

Thijs Lam
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Mattheus (Thijs) Lam werd geboren op 5 oktober 1918 in Nijmegen. Hij
was de zoon van Jacobus Franciscus Lam en Johanna Clasina Derksen.
Thijs was verloofd met Riet Kokke, dochter van de garagehouder, waar hij
werkte.

Op 23 april 1929 werd de eerste katholieke verkennersgroep in Nijmegen
opgericht: de St. Jorisgroep. Deze hoorde bij de parochie H. Antonius van
Padua. Het hoofdkwartier bevond zich in een houten gebouw achter de
kerk aan de Groenestraat. Thijs was, net als Jan van Hoof, roverscout (voortrekker) bij de
Petrus Canisiusstam van deze groep.

Via het illegale stamwerk werden de Nijmeegse voortrekkers, zoals vele anderen, ook
betrokken bij het verzet. Thijs hielp onder andere mee om militaire inlichtingen te
verzamelen, onder de vlag van de GDN (Geheime Dienst Nederland). Hij had zich
aangemeld voor de Binnenlandse Strijdkrachten.

Thijs overleed door een Duitse granaat- of bominslag in de garage op 26 september 1944,
De uitvaartdienst kon door alle gevaren van de frontstad pas op 20 december in de kerk op
de Groenestraat gehouden worden.

Hij werd begraven op het R.K. kerkhof Groenestraat en zijn graf in de afgelopen jaren
geruimd.

Meer informatie

Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - M. Lam

Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.
Mattheus Lam (oorlogsgravenstichting.nl)

Studiezaal Nijmegen - Scouting Jan van Hoof
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https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/lam/7e0003c4-d9bb-4588-949b-7918349bdcf7
https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gastredactie/Meijer/Hoof/Hoof.htm
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/87493/mattheus-lam
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2126475056

