
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in het verzet 

Theo Koenen 

 

 

 

Theodorus Petrus Gerardus (Theo) Koenen is geboren op 10 juli 1927 

in Eindhoven. Hij was de zoon van Peter Johannes Koenen en de 

Duitse Elisabeth Gramser. Hij had 6 broers en 5 zussen 

 

Theo was lid van de Andre de Thaye groep in Eindhoven. Toen 

Scouting door de Duitsers werd verboden gingen ze ondergronds.  

 

Van de hopman kreeg hij opdrachten om uit te voeren, die de Duitsers niet leuk vonden. Zo 

bezorgde bij blaadjes waarbij hij de bezorgadressen uit zijn hoofd moest leren.  

 

Tijdens de oorlog had hij een baantje op het vliegveld. Hij hoorde van 

concrete plannen van de Duitsers om Engeland te bombarderen en dit 

heeft hij doorgespeeld aan de hopman. In Breda pikte hij een revolver 

uit een jas en verstopte die. In 1944 was Theo getuige van de 

bombardementen op Eindhoven waarbij 44 burgerslachtoffers vielen. 

Hij heeft meegeholpen met de identificatie van de slachtoffers omdat 

hij heel Stratum kende.  

 

Theo werd  boekhouder en trouwde met Tonny van Iersel en ze kregen 

3 kinderen. Hij is overleden op 26 januari 2020 in Oirschot. 
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